Paaswake voor kinderen - zaterdag 30 maart 2024,
19.00 uur

Thema van de dienst: Wat fijn dat jij er bent!
Welkom

Opening met een gedicht - door Maartje
Maartje steekt de eerste kaars aan

Inleiding - door Annette

Zingen: lied 598 (Als alles duister is ...) Y e i
3 2 AANVANG
19.00 TUR

Bij de verhalen van deze avond - door Annette
Het verhaal van de schepping — door Jan

In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten.
Overal was water en alles was donker. Er waaide een hevige wind over het water.
Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht
was. Hij scheidde het licht en het donker. Het licht noemde hij ‘dag’ en het donker
noemde hij ‘nacht’. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de eerste
dag.’

Jan steekt de tweede kaars aan.

Zingen: lied 162: 1 en 6 (In het begin lag de aarde verloren)

Gebed door ....

Het verhaal van de uittocht — door Ruben
In een donkere nacht, lang geleden, trok het volk Israél weg uit Egypte. Weg van
de slavernij, weg uit de handen van de farao. Maar waar moesten ze naartoe? God
leidde hen niet naar het land van de Filistijnen. Hij was bang dat ze het daar zo
moeilijk zouden krijgen, dat ze terug zouden gaan naar Egypte. Daarom wees hij
de weg door de woestijn naar de Rietzee. God maakte een weg door de zee voor
het volk. God plaatste de wolkkolom achter het volk. Aan de ene kant was het
donker, de achtervolgers zagen niets. Aan de andere kant scheen een licht dat het
volk Israél de weg wees. Wat God deed voor de Israélieten, doet hij ook vandaag.
Hij gaat ons voor als een lichtend vuur. Hij roept ons: ‘Kom maar. Bij mij ben je
veilig.’

Ruben steekt de derde kaars aan.

Zingen: lied 806 (Zomaar te gaan met een stok in je hand)

Een persoonlijk hoopgevend verhaal — door Annemiek

Annemiek steekt de vierde kaars aan.

Zingen: lied 286 (Waar de mensen dwalen in het donker)



In gesprek met elkaar: ‘Wanneer heb jij licht ervaren in je leven?’
Annette steekt de vijfde kaars aan.
.... leest het verhaal van Daniél.

Daniél is één van de speciale ministers van koning Darius. Hij moet kijken of alles goed
gaat in Perzié&, De koning is heel blij met hem. Hij zegt: ‘Daniél is een superminister. Hij
mag wel baas worden over het hele land’.

Dat maakt andere mensen natuurlijk jaloers. Ze bedenken een plan. Ze kennen Daniél
goed. Ze zeggen: ‘Koning, wij vinden u de allerbeste en wijste koning. We hebben een
mooie wet bedacht. Daarin moet staan: ‘Dertig dagen lang mag je alleen aan de koning
iets vragen. Je mag geen vragen stellen aan anderen. En je mag ook niet bidden. Als je
dat toch doet, word je in een kuil met leeuwen gegooid. ‘Wat een mooi idee’, zegt
koning Darius. En hij ondertekent de wet.

Daniél hoort van de nieuwe wet. Maar als het tijd is om te bidden, knielt hij gewoon voor
het open raam van zijn huis op de grond. Net als altijd. Er staan mensen op de loer .. ze
wisten wel dat hij dat zou doen. Ze gaan meteen naar de koning. En ze zeggen: ‘Koning,
er is toch een wet waarin staat dat je een hele maand niks mag vragen aan een mens of
aan een God? En als je dat wel doet, dan word je toch in de leeuwenkuil gegooid?’
‘Klopt, dat staat in de wet’, zegt de koning.

‘Dan moet Daniél in de kuil van de leeuwen gegooid worden. Want hij was gewoon aan
het bidden tot zijn God’. Ze lachen een klein beetje gemeen, die jaloerse ministers.

De koning schrikt. Hij wil Daniél helpen, maar dat kan niet. Als iets in de wet staat, moet
het gebeuren. Daar kan zelfs de koning niks aan veranderen. Een paar mannen halen
Daniél op en gooien hem in de kuil van de leeuwen.

De koning roept nog: ‘Daniél, het spijt me zo. Ik weet zeker dat jouw God je zal redden’.

De koning gaat naar zijn paleis. Hij kan niet eten. Hij kan slapen. Hij denkt alleen maar
aan Daniél. Als het licht wordt, gaat hij snel naar de leeuwenkuil. Hij roept: ‘Daniél, leef
je nog? Heeft jouw God je kunnen redden van de leeuwen?’

Even blijft het stil. Dan hoort de koning een stem. ‘Ja hoor, niks aan de hand. Mijn God
zorgt voor mij. Geen leeuw kon me kwaad doen’.

Wat een opluchting voor de koning. ‘Haal Daniél gelijk uit de kuil’ roept hij. ‘Ik ga een
brief schrijven aan alle mensen om te vertellen wat de God van Daniél heeft gedaan’.

... steekt de zesde kaars aan.

Zingen: Daniél, Daniél, vertrouw op God, Hij hoort je wel - via
https://www.youtube.com/watch?v=FrAAUhG-fLU



https://www.youtube.com/watch?v=FrAAUhG-fLU

Het verhaal van het lege graf - door Maartje (bij het kruis) (met plaat van de
paaszondag op het scherm)

Zingen: het projectlied (melodie lied 539)

Veertig dagen duurt de reis
naar het feest van Pasen.

Ga de weg die God ons wijst,
Hij brengt mensen samen.

In de stralen van de zon

zal de Heer je groeten.

Hoop voor wie niet hopen kon:
Jij zult Hem ontmoeten.

Wie dat wil, steekt een kaars aan bij het kruis, als teken van licht in ons leven.
Ondertussen zingen/luisteren we naar Van donker naar licht via
https://www.youtube.com/watch?time continue=93&v=D6LiIRTgdmzY)

De zevende kaars wordt aangestoken
Gebed door Annette
Zingen: ‘Ik zal er zijn voor jou’

Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou,
met vrede en met recht.

Ik zal er zijn voor jou
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou
Ik ben er altijd bij.

Ik zal er zijn voor jou

ik laat je niet alleen.

Ik zal er zijn voor jou

mijn licht straalt om je heen.

We verlaten de kerk. De kinderen krijgen een kaart mee met de tekst ‘fijn dat jij er bent’
om zelf aan iemand uit te delen.


https://www.youtube.com/watch?time_continue=93&v=D6LiRTqdmzY

