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Bij de viering van 29 maart 2024– Goede Vrijdag 

 

orgel – Bert Kruis 

zang – Close Singers Ensemble uit Dordrecht 

onder leiding van Bert van der Weiden  

 

De dienst begint in stilte. 

 

Close Singers Ensemble zingt: 

 

Langs de Via Dolorosa 

in Jeruzalem die dag, 

verdrongen zich de mensen in de straat. 

Daar staarden ze Hem na: 

de man die sterven moest op Golgotha. 

 

Er kwam bloed uit al zijn wonden, 

uit de striemen op zijn rug, 

uit de kroon van doornen 

om zijn hoofd geklemd. 

En Hij droeg bij elke stap 

de hoon van hen die schreeuwden: 

“Kruisig Hem!” 

 

Langs de Via Dolorosa, 

heel die lange lijdensweg, 

ging de Christus, onze Koning als een lam. 

Maar omdat Hij van ons hield 

met heel zijn hart, is Hij gegaan, 

langs de Via Dolorosa, 

heel de weg naar Golgotha. 

 

Zijn kruis werd een troon, 

zijn bloed wast ons schoon 

en het stroomt door het hart van Jeruzalem! 

 

Langs de Via Dolorosa, 

heel die lange lijdensweg, 

ging de Christus, onze Koning als een lam. 

Maar omdat Hij van ons hield 

met heel zijn hart, is Hij gegaan, 

langs de Via Dolorosa, 

heel de weg naar Golgotha. 

 

Gebed 

 

v.: Bij U, Heer, schuilen wij 

 in het onbarmhartig licht van deze dag. 

 Hoor ons, God en blijf ons niet ver. 

Allen: Hoor ons en kom ons te hulp! 

 

v.: U bent een wal tegen nacht en ontij. 

 U bent de grond van ons vertrouwen. 

 In uw handen, Heer, bevelen wij ons leven. 

Allen: Beschut ons met de schaduw van uw vleugels! 
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v.: Hier gedenken wij Jezus Christus, in zijn lijden, zijn dood. 

 In de dagen van zijn leven 

 heeft Hij onze zwakheid gedragen, 

 onze leegte onder ogen gezien. 

 Hier zien wij op naar het kruis. 

 Laat dit uur voor ons zijn als een waken en bidden met Hem 

Allen: In uw handen, God, bevelen wij ons leven. Amen. 

 

Zingen: lied 256 (3x) – Nederlandse tekst 

 

Bij deze dag 

 

Close Singers Ensemble zingt: Lam van God 

 

Lam van God, lam van God 

dat de zonden der wereld draagt. 

Heer, ontferm U, Heer, ontferm U over ons. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

Lam van God, lam van God 

dat de zonden der wereld draagt. 

Heer, geef vrede, Heer, geef vrede overal. 

Heer, geef vrede overal. 

 

Uit de Bijbel: Matteüs 26: 46-56 

 

Zingen: lied 558: 1 en 5 

 

Uit de Bijbel: Matteüs 26: 57-64 

 

Zwijgen  

 

Zingen: lied 558: 6 en 7  

 

Uit de Bijbel: Matteüs 26: 69-75  

 

Verraden 

 

Zingen: Ontrouw (melodie lied 556, tekst Sytze de Vries) 

 

Hoe vaak heb ik Hem vurig trouw beloofd  

zonder de diepte van die daad te weten?  

Hoe snel deed ik of ik Hem was vergeten 

en heeft de nacht mijn vurigheid gedoofd. 

 

Hij sprak van liefde- maar tot welke prijs?  

Hij bood de vrijheid- maar ik bleef gevangen.  

Hij sprak van trouw en raakte mijn verlangen. 

Maar nu Hij zwijgt, bied ik Hem geen bewijs. 

 

Die tot Zijn vrienden ons verkozen had  

en ons liet delen in Zijn groot vertrouwen,  

die mij de rots dacht, waarop Hij kon bouwen  

was ik de vriend die dat nooit meer vergat? 
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Kan ik de naam, die mij is toevertrouwd,  

ooit nog met opgeheven hoofde dragen?  

Is het te laat? Hij zou mij mogen vragen  

hoe ik met heel mijn leven van Hem houd. 

 

Uit de Bijbel: Matteüs 27: 1-8 

 

Wroeging 

 

Orgelspel: Sinfonia: Ich steh‘ mit einem Fuss im Grabe – BWV 156 – J.S.Bach  

 

Uit de Bijbel: Matteüs 27: 11-25  

 

Zingen: lied 587: 2, 3 en 4 

 

Uit de Bijbel: Matteüs 27: 26-31 

 

Close Singers Ensemble zingt: De rots …  

 

Hij die wel wist wat zou gebeuren, 

Hij die wel wist hoe het zou gaan, 

Hij bad zijn Vader om genade, 

of Hij de beurt kon overslaan. 

Hij die zijn levenspad omarmde, 

terwijl Hij ook zijn angsten had, 

Volmaakte Mens die werd gevangen, 

een kruis moest dragen door de stad. 

 

Als Jezus in zijn laatste dagen, 

zo sterk en moedig wil ik gaan. 

Zo wil ik heel mijn leven wijden 

aan de Rots van mijn bestaan. 

 

Hij die niet voor zichzelf zou sterven, 

maar voor mij een offer bracht, 

dacht door God te zijn verlaten, 

werd door de mensen omgebracht. 

Hij die door vrienden werd verraden, 

Hij die berustte in zijn lot. 

Hij werd aan het kruis genageld. 

Hij had mij lief, de zoon van God. 

 

Als Jezus in zijn laatste dagen, 

zo sterk en moedig wil ik gaan. 

Zo wil ik heel mijn leven wijden 

aan de Rots van mijn bestaan. 

 

Hij kon zichzelf wel redden, 

maar Gods belofte moest vervuld. 

Hem passeerde niet de beker 

die met mijn zonde was gevuld. 

 

Uit de Bijbel: Matteüs 27: 32-44  

 

Spotten 
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Uit de Bijbel: Matteüs 27: 45-50  

 

De Paaskaars wordt gedoofd. 

 

Stilte 

 

Close Singers Ensemble zingt: O sacred Head 

 

O sacred Head, now wounded, 

with grief and shame weighed down; 

Now scornfully surrounded 

with thorns, Thine only crown. 

How pale Thou art with anguish, 

with sore abuse and scorn; 

How does that visage languish, 

which once was bright as morn! 

 

What Thou, my Lord, has suffered 

was all for sinners’ gain; 

Mine was the transgression, 

but Thine the deadly pain. 

Lo, here I fall, my Saviour; 

‘t Is I deserve Thy place. 

Look on me with Thy favour; 

vouch safe to me Thy grace. 

 

What language shall I borrow 

to thank Thee, dearest Friend, 

for this, Thy dying sorrow, 

Thy pity without end? 

O make me Thine forever; 

and, should I fainting be, 

Lord, let me never, never, 

outlive my love for Thee! 

 

O hoofd vol bloed en wonden, 

bedekt met smaad en hoon, 

o hoofd zo wreed geschonden, 

uw kroon een doornenkroon, 

o hoofd eens schoon en heerlijk 

en stralend als de dag, 

hoe lijdt Gij nu zo deerlijk! 

Ik groet U vol ontzag. 

 

O Heer uw smaad en wonden, 

ja alles wat Gij duldt, 

om mij is het, mijn zonden, 

mijn schuld, mijn grote schuld. 

O God ik ga verloren 

om wat ik heb gedaan, 

als Gij mij niet wilt horen. 

Zie mij in liefde aan. 

 

Ik dank U o mijn vrede, 

mijn God die met mij gaat, 

voor wat Gij hebt geleden 

aan bitterheid en smaad. 

Geef dat ik trouw mag wezen, 

want Gij zijt trouw en goed. 

Ik volg U zonder vrezen 

wanneer ik sterven moet. 

En nu? 

 

Uit de Bijbel: Matteüs 27: 55-60 

 

Zingen: lied 590: 4 en 5 

 

Bij het kruis …. 

 

Er is gelegenheid om wat ons hart zwaar maakt, neer te leggen bij het kruis. 

Ondertussen klinkt orgelspel: 

Choralvorspiel: O Mensch, bewein dein Sünde groß – BWV 622 – J.S. Bach  
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Close Singers Ensemble zingt: Beloved mystery 

 

I take my place beneath Your cross 

most holy space, 

where wounded gather by Your love 

and enter Your embrace. 

With unveiled face I gaze at You, 

transformed by what I see. 

Oh, wondrous kindness from Your throne 

that came to rescue me. 

 

Beloved Mystery, the source of hope for 

me. 

The bread, the wine, the sacrifice 

offered up for me. 

Beloved Mystery, pardoned full and free. 

Love unknown now shelter me, 

beloved Mystery. 

 

For nothing here, not Heav’n nor hell 

could keep You from my side. 

You paid the debt with outstretched 

arms, my Saviour crucified. 

And from the grave that swallowed You, 

You rise in victory. 

Now shame and death are overcome 

on Calv’ry’s lonely tree. 

 

Were you there when they crucified my 

Lord? 

Oh, sometimes it causes me to tremble. 

Were you there when they crucified my 

Lord? 

 

Beloved Mystery, the source of hope for 

me. 

The bread, the wine, the sacrifice 

offered up for me. 

Beloved Mystery, pardoned full and free. 

Love unknown now shelter me, 

beloved Mystery. 

 

Ik neem mijn plaats onder Uw kruis 

meest heilige plaats, 

waar gewonden bijeen komen door Uw 

liefde en Uw omhelzing binnengaan. 

Met onbedekt gezicht kijk ik U aan, 

veranderd door wat ik zie. 

O, wonderlijke vriendelijkheid van Uw 

troon die gekomen is om mij te redden. 

 

Geliefd mysterie, de bron van hoop voor 

mij.  

Het brood, de wijn, het offer 

gegeven voor mij. 

Geliefd mysterie, volledig vergeven en 

vrij. Ongekende liefde, behoed mij, 

Geliefd mysterie. 

 

Want niets op aarde, noch hemel, noch 

hel kan U weghouden van mijn zijde. 

Met uitgestrekte armen heeft U aan het 

kruis de schuld betaald. 

En vanuit het graf waarin U lag, 

rees U op in glorie. 

Schaamte en dood zijn er niet meer 

door het kruis op Golgotha. 

 

Was jij erbij toen mijn Heer werd 

gekruisigd? 

O, soms sta ik er nog van te trillen. 

Was jij erbij toen mijn Heer werd 

gekruisigd? 

 

Geliefd mysterie, de bron van hoop voor 

mij.  

Het brood, de wijn, het offer 

gegeven voor mij. 

Geliefd mysterie, volledig vergeven en 

vrij. Ongekende liefde, behoed mij, 

Geliefd mysterie. 

Gebeden, met als antwoord – kyrië eleison … (refrein van lied 547) 

afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader 

Uit de Bijbel: Matteüs 27: 61-66 

 

Zekerheid voor alles 

 

Zingen: lied 560  

 

We verlaten de kerk in stilte. 

 

 


