orde voor de viering van Witte Donderdag - 28 maart 2024

Welkom door de ouderling van dienst
Zingen: lied 556: 1 en 2

Stilte voor persoonlijke voorbereiding

Bemoediging en groet:

. Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft.
Het is goed de Heer te loven

en zijn naam te prijzen

in de morgen wordt zijn goedheid gemeld
en zijn trouw in de nachten.
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Ontferming, goedheid en vrede

in donker en licht, in vrees en hoop,
van God, Schepper van alles wat leeft,
door Jezus, die de weg ging van lijden.
a.: Amen

De drie dagen van Pasen

Gebed om ontferming: lied 997 via
https://www.youtube.com/watch?v=BhJgrRMB7dg&t=199s

Over de dienst: Op weg naar Pasen

Zingen: lied 556: 4 en 5

Gebed om de Geest

Uit de Bijbel: Exodus 12: 1-11

Zingen: lied 723: 2

Lezing: Mattelis 26: 20-30

Zingen: lied 566: 1, 2 en 3

Overdenking: 'Op weg naar Pasen — aan tafel’
Zingen: lied 566: 4, 5 en 6

Gebeden

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor het project in Ghana.
Brood en wijn worden binnengebracht

Aan Tafel - een tafelgebed

Goede God, wij danken U,

want Gij zijt onze bondgenoot op leven en dood.
Gij hebt ons geroepen om

als Uw volk op weg te gaan door water en woestijn
naar het land van belofte.

Uw woord wijst ons de weg,


https://www.youtube.com/watch?v=BhJqrRMB7dg&t=199s

Uw Geest houdt ons in leven.

Ja, gezegend zijt Gij, God onze Vader,

en gezegend is Jezus die met zijn komst

ons leven met Uw Naam heeft verbonden.

Hij is U trouw gebleven en heeft ons liefgehad
tot het bittere eind van zijn eenzame gang.

Hij heeft voor ons uit de doortocht gemaakt

door de engte van de dood naar de ruimte van het leven,
door de nacht van onze duisternis

naar de morgen van Uw licht.

Hij haalde ons aan tafel

en bediende ons met zijn liefde.

Laat Uw Geest zijn woorden vervullen,

nu wij doen wat Hij ons opdroeg.

Want hij heeft in de nacht van de overlevering
dat is de nacht die wij nu gedenken,

het brood genomen,

daar de dankzegging over uitgesproken

het gebroken en aan de zijnen gegeven en gezegd:
neemt en eet, dit is mijn lichaam voor jullie;
doet dit tot mijn gedachtenis.

Zo heeft hij ook de beker genomen,

daar de dankzegging over uitgesproken,

hem rondgegeven en gezegd:

drinkt allen daaruit,

deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed;
doet dit, zo dikwijls je die drinkt,

tot mijn gedachtenis.

Zo gedenken wij dan, goede God,

de weg en het geheim van Jezus Christus.

Wij bidden U:

zend Uw Geest over deze gaven van brood en wijn,
tekenen van Uw toekomst

met allen die ons zijn voorgegaan,

met wie ons lief waren en die we moesten verliezen,
met de heiligen van naam en de ontelbare vergetenen,
heel Uw mensenvolk, genodigd aan Uw maaltijd.
Gezegend zijt Gij, o God,

in goede en kwade dagen,

voor altijd en eeuwig door Jezus Christus, onze Heer. Amen

We zingen: lied 117d (3x). Tijdens dit lied vormen we een kring om brood en wijn te

We bidden het Onze Vader

We wensen elkaar de vrede van Christus

We delen brood en wijn. Terwijl brood wordt rondgedeeld, zingen we lied 568b. Terwijl
wijn wordt rondgedeeld, klinkt muziek. We wachten met eten en drinken op elkaar.

Dankgebed:

God van liefde, Gij hebt ons gevoed met uw gaven:
brood uit de hemel en wijn van het koninkrijk.
Laat dat voor ons een teken zijn



dat U ons nabij bent, dat wij van U zijn,
door U gevoed, door U geliefd.
Blijf ons nabij, ook in de nacht die komt,
in de naam van Hem die ons is voorgegaan,
Jezus, de Levende.

a.: Amen

Op weg naar morgen
Lezing: Mattels 26: 31-35

Er klinkt muziek. We verlaten de kerk. Morgen wordt de dienst voortgezet.



