Orde voor de morgendienst van zondag 17 maart 2024

Welkom door ouderling van dienst
Zingen: psalm 43: 3 en 5
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding

Bemoediging en groet

V.: onze hulp is in de naam van de Heer

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft

V.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

a.: en niet laat varen het werk van zijn handen

V.: Goedheid, ontferming en vrede voor u en voor jou
van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer.
a.: Amen

Over de dienst

Luisterlied: Stef Bos: ‘De weg’ via https://www.youtube.com/watch?v=yHLMIThEO8M

Niet meer zien wat er niet is

Alles weg wat in de weg staat

Met een glimlach kijken naar wat was
En zien dat het allemaal voorbijgaat

Niet meer jagen op die spoken
Niet meer meegaan met de tijd
Niet meer doen wat je niet doen wilt
Omdat je niet een spelbreker te zijn

Volg niet de aangegeven richting

Volg niet de route die je kent

De omweg is veel mooier

Je ziet meer langs een weg die je niet kent

Geen gelijk meer om te krijgen

Geen barricade in je hoofd

Geen waarheid en geen stelling te bewijzen
Alleen nog doen wat je gelooft

Volg niet de aangegeven richting

Volg niet de route die je kent

De omweg is veel mooier

Je ziet meer langs een weg die je niet kent

Leren los te laten wat toch al is verloren
Jezelf niet anders voordoen

Om ergens bij te horen

Je dromen blijven volgen

Niet bang zijn voor het einde

Kijk maar naar de wolken

En zie hoe ze verdwijnen

Gebed om ontferming

Moment voor de kinderen.


https://www.youtube.com/watch?v=yHLMJThE08M

We zingen het projectlied van de Veertigdagentijd (melodie lied 539).
Aansluitend gaan de kinderen naar hun eigen dienst.

Veertig dagen duurt de reis
naar het feest van Pasen.

Ga de weg die God ons wijst,
Hij brengt mensen samen.

Als het graan dat wordt gezaaid
voor het nieuwe leven,

is de Heer die op zal staan
door zichzelf te geven.

Gebed om de Geest

Uit de bijbel: Johannes 12: 20-33

Zingen: lied 346: 1,2, 7, 8,9 en 10

Uitleg en verkondiging: ‘'Een boodschap voor jou’
Zingen: lied 982

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk gebeden Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor het werk van de diaconie.
De jongsten kunnen uit de oppas gehaald.

Slotlied: lied 767: 3,4, 5,6 en 7

Zegen (a: Amen)



