Ontmoetingskerk, 18 februari 2024, kinderdienst met Maaltijd
1¢ zondag in de Veertigdagentijd

Welkom

Zingen: Lied 218 - Dank U voor deze nieuwe morgen
(met als extra couplet, tussen couplet 4 en 5):

Dank U dat U hebt willen spreken,
dat U, U hoort een ieders taal.
Dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.

We worden stil

Bemoediging en groet

V.: Wij zijn bij elkaar in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft

V.: Hij blijft trouw tot in eeuwigheid

a.: en belooft dat Hij ons nooit loslaat

V.: Weet dat God bij je is. Hij geeft je vergeving, liefde en vrede.
a.: Amen
Over de dienst: - Wat goed dat jij er bent!

- in gesprek: Wat heb jij nodig?
- Wat hebben mensen nodig?

Gebed om ontferming

Luisterlied: Zo zijn onze manieren! - https://www.youtube.com/watch?v=KG4Jplpo0-0
(Graag met tekst eronder:

Kom maar langs en laat je horen
Dan doen we open, doen we open
Als je maag begint te knorren

Dan gaan we koken, gaan we koken
Altijd ruimte voor de ander

zo geven we onszelf

En als je dan moe en leeg bent
Laat het los

Er is heus wel iemand die je helpt

Want:

Dit is wat we willen zijn

Zo zijh onze manieren

In alles wat we doen de hemel dichterbij.
Zo zijh onze manieren

Kom maar langs met wat je dwars zit
Blijven praten, blijven praten

Even bidden en een knuffel

Aan de Vader overlaten

Altijd zien wij in de ander

Een stukje van ons zelf

aan het einde van de lijn

Weten we dat we samen sterker zijn


https://www.youtube.com/watch?v=KG4Jplpo0-0

Dit is wat we willen zijn

Zo zijn onze manieren

In alles wat we doen de hemel dichterbij.
Zo zijn onze manieren

En het gaat echt niet over keurig
het gaat niet over netjes

niet om vork en mes en lepel
niet om eten met servetjes

Het gaat niet over

al je schaapjes netjes op het droge
Tel je elke dag je centjes

Of juist je onvermogen

en het gaat niet over regels

over braaf en ja en amen

niet om spreken met twee woorden

maar om leven doe je samen

want, echt, het leven moet je samen doen en samen vieren
Kijk!

Dat zijn pas manieren!

Dit is wat we willen zijn
Zo zijn onze manieren

Dit is wat we willen zijn

Zo zijn onze manieren

In alles wat we doen de hemel dichterbij.
Zo zijn onze manieren

En als iemand dan weer weggaat
geef de zegen, geef de vrede

en als we zelf een nieuwe weg gaan
Ontvang en durf te leven

Een verhaal: Konijn en ik — door Elsbeth

Even denken en praten: op welk dier lijk ik?
Kip - praten
Beer - schreeuwen/boosheid uiten
Olifant - oplossen
Hyena - de humor van de situatie inzien
Struisvogel - het probleem negeren
Kangoeroe — opruimen
Slang - gemeen doen tegen iemand anders
Konijn - alleen maar luisteren, er zijn

Zingen: He, luister mee naar een nieuw verhaal
https://www.youtube.com/watch?v=GrYnvBewBCA

Verhaal uit de bijbel: Jezus in de woestijn — door Gertje


https://www.youtube.com/watch?v=GrYnvBewBCA

We zingen het projectlied van de Veertigdagentijd

Veertig dagen duurt de reis
naar het feest van Pasen.

Ga de weg die God ons wijst,
Hij brengt mensen samen.

Engelen in de woestijn
zullen voor je zorgen.

Zo zal God dicht bij je zijn
elke nieuwe morgen.

Over de woestijn

In de woestijn .... daar mogen ook jouw zorgen neergelegd (schrijf wat je dwarszit of
bezighoudt op een briefje en leg dat onder een steen in de woestijn)
Ondertussen zingen we: Als je bidt, zal Hij je geven ...

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur

zal Hij opendoen,

als je zoekt dan zul je 't vinden.
Halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.

Als je de Vader vraagt om een brood
geeft Hij je zeker nooit een steen.

Al je gebeden klein of groot,

heus, Hij vergeet er niet één.

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur

zal Hij opendoen,

als je zoekt dan zul je 't vinden.
Halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.

Als je Mijn Vader iets wilt vragen,
vraag in Mijn naam; Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen.

Ik ben dezelfde als toen.

Als je bidt zal Hij je geven.

Als je klopt aan de deur

zal Hij opendoen,

als je zoekt dan zul je 't vinden.
Halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja.

We bidden samen

Rainbow en Kobus Kubus vertellen over de collecte en over de spaardoosjes van de
Veertigdagentijd.



Brood en wijn worden binnengebracht. Ondertussen zingen we ‘Ik zal er zijn voor jou'.

Ik zal er zijn voor jou,
dat heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou,
met vrede en met recht.

Ik zal er zijn voor jou,
met wijn, een stukje brood.
Ik zal er zijn voor jou,
mijn liefde is zo groot.

Ik zal er zijn voor jou,
een schaduw aan je zij.
Ik zal er zijn voor jou,
Ik ben er altijd bij.

Ik zal er zijn voor jou,

ik laat je niet alleen.

Ik zal er zijn voor jou,

mijn licht straalt om je heen.

We bidden een tafelgebed — met Joris

V..

Iedereen die Jezus liefheeft en bij hem wil horen, is welkom aan de tafel van onze
Heer. Laten we, door hem uitgenodigd, gelovend en dankbaar, samen God loven en
brood en wijn van hem ontvangen.

Goede God, wij zijn blij en wij danken U dat wij bij U mogen komen.
Gezegend is uw Naam.

U hebt ons lief en schenkt ons deze aarde.
Gezegend is uw Naam.

U hebt ons lief en schenkt ons uw Zoon Jezus.
Gezegend is uw Naam.

U hebt ons lief en brengt ons hier samen.
Gezegend is uw Naam.

Daarom danken wij U en zeggen met alle engelen:
Heilig, heilig, heilig, o Heer van alle machten.
Hemel en aarde zijn vol van uw heerlijkheid. Hosanna in de hoge.

Wij danken U, goede God, om Jezus, uw lieve Zoon.

Hij is een vriend van mensen. Wie Hem nodig heeft, die helpt Hij.
Voor ons is Hij alles wat wij zullen zijn.

Hij heeft ons zijn Geest gegeven om te leven als uw kinderen.

Daarom danken wij U

en zeggen met al wat adem heeft:

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer
Hosanna in de hoge.



V.: Ja, gezegend is Jezus die gekomen is in uw Naam.
Want Hij heeft in de nacht, dat Hij gevangen genomen werd,
het brood genomen. Hij dankte U, brak het brood
en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:

Neem hiervan en eet hiervan,
dit is als mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt.
Doet dit, zodat je aan Mij blijft denken.

Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker met wijn,
Hij dankte U en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden:

Neem deze beker en drink hier allemaal uit.

Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed,

dat voor jullie vergoten wordt om te vergeven wat verkeerd is.
Blijf dit doen om aan Mij te denken.

a.: Gezegend is uw Naam, nu wij eten van het brood
en drinken van de wijn,
totdat uw Koninkrijk er voor altijd is.

Kk.: Geef ons allen, goede God, uw Geest van liefde
en breng ons dicht bij U en bij elkaar.
a.: Amen.
V.: Laten we samen God zingend bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft

(gezongen lied 1006)
We gaan in een kring staan. We groeten wie naast ons staat.
We horen woorden om te delen.
Brood en druivensap worden rondgedeeld. Tijdens het delen van brood en wijn klinkt
muziek. We eten en drinken tegelijk.
We danken voor deze maaltijd.

We zingen lied 423 (de jongsten mogen opgehaald)

We gaan naar huis met woorden van zegen
(en we antwoorden met het zingen van ‘Amen’)



