
Orde voor de morgendienst van zondag 4 februari 2024 

Welkom door ouderling van dienst 

 

Zingen: psalm 142: 1, 2, 4 en 7 

 

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 

Bemoediging en groet 

v.: onze hulp is in de naam van de Heer 

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

a.: en niet laat varen het werk van zijn handen 

 

v.:  Goedheid, ontferming en vrede voor u en voor jou 

van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer. 

a.:  Amen 

  
Over de dienst 

 

Gebed om ontferming 

 

Loflied: lied 8b 

 

Moment voor de kinderen. We zingen als zij naar hun Woorddienst gaan: 

   

We gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 

Dat licht vertelt ons iets van God,  op Hem zijn wij gericht. 

 

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  

ervaart misschien een beetje licht  door wat er wordt verteld.  

 

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.  

Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 

 

Gebed om de Geest  

 

Uit de bijbel: Marcus 1: 21-28 

 

Zingen: lied 837: 1 en 4 

 

Schriftlezing: Marcus 1: 29-38 

 

Zingen: lied 534 

 

Uitleg en verkondiging:  ‘Een dag uit het leven van Jezus’ 

 

Zingen: lied 528 

 

Gebeden, stil gebed, gezongen Onze Vader via 

https://www.youtube.com/watch?v=X_TFvCnhcwQ 

 

Aandacht voor Geloof, hoop en liefde, zondagavondspecial op 18 maart. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=X_TFvCnhcwQ


Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor het Werelddiakonaat. 

De jongsten kunnen uit de oppas gehaald. 

 

Slotlied: Ga dan op weg … (melodie lied 868) 

Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede. 

Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. 

En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar. 

Liefde verlicht dan je schreden. 

 

Ga dan op weg om je eigen geluk uit te delen. 

Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen. 

Geen hongersnood: wij delen samen ons brood. 

Er zal genoeg zijn voor velen. 

 

Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen. 

Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen. 

Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen 

liefde en warmte uitstralen. 
 

Zegen (a: Amen) 

 


