
Zondagavondspecial ‘Aan tafel’ – 21 januari 2024 
Welkom (door Bartha)   
  
Luisteren naar Samen eten wij – Kinga Ban 
via  https://www.youtube.com/watch?v=pU4XdUzjxXo&t=16s 

 

Introductie op ‘Samen aan tafel’ (door Bartha) 
  
Zingen: lied 23c  
  
Gedicht bij  Psalm 23 (door Conny) 
 

Ik zing voor God  
ik zing van een herder  
met een warme jas  
hij bracht mij, zijn schaap,  
naar lekker groen gras  
  
daar mocht ik rusten  
aan een koele bron  
en water drinken  
zoveel ik maar kon  
  
waar ik ook heenga  
ik zal nooit verdwalen  
als de herder me mist  
komt hij me halen  
  
moet ik door het donker  
heel eng en heel lang?  
de herder gaat mee  
zo ben ik niet bang  
  
waar ik ook zit  
nooit word ik vergeten  
hij brengt me naar huis  
en ik mag blijven eten  
  
God dekt een tafel  
vol heerlijke spullen  
ik schuif lekker aan  
en mag nu gaan smullen  
  
ik ben altijd welkom  
de deur heeft geen slot  
ik blijf altijd wonen  
in het huis van mijn God.   

https://www.youtube.com/watch?v=pU4XdUzjxXo&t=16s


  
Voordat we aan tafel gaan, zingen we het Onze Vader met lied 1006. 
 
Aan tafel  
  
Afsluiting in de kerkzaal 
 
Zingen: lied 235 
 
Introductie op een dankgebed met afsluiting (door Annette) 
 


