
Orde voor Kerstmorgen 2023 

Zingen voor de dienst: lied 476: 1, 3 en 4 

Welkom door ouderling van dienst 

De Kerstkaars wordt aangestoken met een gedicht door Corrie Korevaar 

 

Jezus is geboren, 

God maakt de wereld licht. 

Goed nieuws in onze oren, 

het straalt van ons gezicht! 

 

Zingen: lied 477: 1, 2 en 5 

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 

 

Bemoediging en groet 

v.: Onze hulp is in de naam van de Heer 

a.: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.: die dichtbij ons is gekomen als een mens tussen de mensen,  

 in Jezus, zijn Zoon  

a.:   de engelen zingen Gloria, 

 de hemel juicht over het werk van zijn handen. 

 

v.: Goedheid, ontferming en vrede voor u en voor jou 

 van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer. 

a.:  Amen 

 

Over de dienst 

Lied door de gelegenheidsband: Kerstnacht boven Bethlehem (van Sela) 

 

In de kerstnacht boven Bethlehem, 

sprak een engel uit de hemel. 

En hij maakte daar goed nieuws bekend: 

God is hier, zijn naam is Jezus! 

En opeens was daar een eng’lenmacht. 

Een hemels leger prees de schepper. 

 

Ere zij God, hoog in de hemel. 

Vrede hier op aarde. 

Laat ons zingen door de eeuwen, 

engelen en mensen samen. 

 

Laat de vreugde van de engelen 

ons vandaag opnieuw omgeven. 

Laat de echo van hun lofgezang 

blijven klinken in ons leven. 

Dat het hemels lied van toen die nacht 

overal nog is te horen! 

 

Ere zij God, hoog in de hemel. 

Vrede hier op aarde. 

Laat ons zingen door de eeuwen, 

engelen en mensen samen.      

 

Is er iets of iemand ooit te klein 

voor de God, die zelf een kind werd? 



Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 

God werd mens tussen de mensen. 

Wat een wonder dat God met ons is! 

Liefde kent bij hem geen grenzen. 

 

Ere zij God, hoog in de hemel. 

Vrede hier op aarde. 

Laat ons zingen door de eeuwen, 

engelen en mensen samen. 

 

Gebed om ontferming  

Loflied: Gloria – Taizé 

 

 

 

 

 

Ontmoeting met de klokkenmaker 

Zingen van het projectlied: Weet jij hoe laat het is? (melodie lied 283) 

 

Alle dagen, alle nachten, 

 in het donker, in het licht, 

 is het tijd om te verwachten, 

 omdat God dichtbij ons is. 

 

 Nu de tijd is aangebroken 

 van de koning in de stal, 

 durven mensen weer te dromen 

 dat de vrede komen zal. 

 

Gebed om de Geest 

Schriftlezing: Lucas 2: 1-7 

Zingen: lied 498: 1 

Schriftlezing: Lucas 2: 8-14 

Zingen: lied 498: 2 en 5 

Schriftlezing: Lucas 2: 15-20 

Lied door de gelegenheidsband: The Christmas way

 
Nobody ever expected, 

nobody thought this way: 
there in the dark of an stable, 
Jesus asleep on the hay. 
 
Deep in the calm an silent night 
everyone sees a new light; 
God in His love turns night to day: 

behold the Christmas Way. 

 

Who can believe without seeing? 
Trust in a hopeful heart. 
Open your ears and receive it: 
this was the plan from the start 
 
Deep in the calm an silent night 
everyone sees a new light; 



God in His love turns night to day: 

behold the Christmas Way. 
 

Beautiful message of Christmas: 
Truly the kingdom’s near, 
Woman and man, just like children, 
now can rejoice without fear. 

 
God loved the world an gave His Son 
Goodness for everyone, 
Though you’re in debt, no need to pay. 
It’s called the Christmas Way! 
 
 

Niemand die dat kon vermoeden; 
niemand had dit verwacht: 
Jezus geboren in een stal, 
daar in die donk’re nacht. 
 
In het midden van de nacht 

straalt liefde voor iedereen; 

Gods liefde breekt door het duister heen: 
Zijn Kerstfeest hier op aard. 

 

Wie kan geloven zonder te zien? 
Vertrouwen in een hoopvol hart. 

Open je oren en ontvang het: 
dit was vanaf het begin Gods plan. 
 
In het midden van de nacht 

straalt liefde voor iedereen; 
Gods liefde breekt door het duister heen: 
Zijn Kerstfeest hier op aard. 
 
Heerlijke boodschap voor Kerstmis: 
’t Koninkrijk Gods is nabij 
voor alle mensen, jong en oud 

vrees nu niet meer, maar wees blij! 
 
God hield van de wereld en zond Zijn Zoon: 
goed nieuws voor iedereen, 
want alle schuld is afbetaald. 
Dat is Kerstfeest hier op aard! 

 

 

Uitleg en verkondiging: In die tijd …!?  

Zingen: lied 499: 1, 2, 3 en 5 

 

De kinderen komen terug uit de Kinderwoorddienst 

 

Er wordt gezongen: Ik mag een lichtje zijn …. 

 

Ik mag een lichtje zijn , al ben ik nog maar klein, 

een vlammetje dat danst in de wind. 

Zo'n vrolijk helder licht, dat is zo'n mooi gezicht. 

Kom er maar bij, het is voor ieder kind. 

 

Zet je lamp niet stiekem onder de tafel neer. 

Schaam je niet, maar wees een lichtje van de Heer. 

 

Ik mag een lichtje zijn, al ben ik nog maar klein, 

een vlammetje dat danst in de wind. 

Zo'n vrolijk helder licht, dat is zo'n mooi gezicht. 

Kom er maar bij, het is voor ieder kind. 

 

Zet je lamp niet stiekem onder de tafel neer. 

Schaam je niet, maar wees een lichtje van de Heer. 

 

Jij mag een lichtje zijn, al ben je nog maar klein, 

een vlammetje dat danst in de wind. 

Zo'n vrolijk helder licht, dat is zo'n mooi gezicht. 

Kom er maar bij, het is voor ieder kind. 

 

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

 

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor de diaconie 

Slotlied: lied 487 

Zegen (a: Amen) 


