
Liturgie morgendienst Noordeloos zondag 10 december 
2023 
 
- welkom door ouderling van dienst 
2e adventskaars wordt aangestoken door kind met een 
gedichtje 
 
- Aanvangslied: Lied 442 vers 1 en 2 
 
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding  
 
Bemoediging en groet  
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen Wat al eeuwen is verteld ( melodie lied 486 ) 

1Wat al eeuwen is verteld, waar wij ook van dromen, 
wat door velen is voorspeld, gaat dat nog eens komen? 
Wanneer eindigt toch de nacht, komt de tijd door ons verwacht, 
breekt het licht zich baan, vangt de Vrede aan?  
God, wanneer, ja wanneer gaan de tijden keren 
en zult U regeren? 
 
2.Wanneer komt de dood niet meer telkens tussenbeide, 
liggen leeuw en bokje neer aan elkanders zijde, 
spelen kind’ren met een slang, is geen mens en dier meer 
bang, 
wordt het leven waar voor en met elkaar? 
God, wanneer, ja wanneer gaan de tijden keren 
en zult U regeren? 
 
Ontmoeting met de klokkenmaker  
 
We zingen het projectlied: Weet jij hoe laat het is?  
 
(onder het naspel ervan gaan de kinderen naar hun 
woorddienst)  



 
Schriftlezing: Schriftlezing: Lucas 1 vers 26-33 en 39-45 

Zingen: Lied 473 vers 1 en 2 

Schriftlezing: Johannes 1 vers 19-28 

Zingen: lied 456 a vers 1, 2 en 4 (mag ook 456 b zijn)  

Uitleg en verkondiging:  
 
Meditatief orgelspel  
 
Zingen: Lied 439 vers 1,2,4 
 
Gebeden stil gebed, gezamenlijk Onze Vader  
 
Aandacht voor de inzameling van gaven  
 

Slotlied: Gij zijt het licht.(gemeente zingt mee met video ) 

https://nederlandzingt.eo.nl/liederen/lied/gij-zijt-het-

licht/POMS_EO_16251479 

 
Zegen  
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