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                    Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 24 november 2023 no. 47 

 

    De diensten 

Zondag 26 november 
09.30 u. dhr. Hans Bouma uit 
Kampen 
18.30 u. dienst Voleinding o.l.v. 
ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 
Zondag 3 december 1e Advent 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voorde diaconie 
 

Organist/pianist 
Peter Veen op het orgel 
Rudolph de Jong speelt piano 
Avond: Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Arie Harrewijn 
 

Lector 
Wies Harrewijn 
Avond: Anneke Pantekoek 
 

Kinderwoorddienst  
Cora Klein 
 

Kinderoppas  
Aldwin Korevaar en Tabitha Kazen 
 

Koffie schenken 
André van der Ham en Bartha 
Nieuwland 
Avond: Arie en Wies Harrewijn 
 

 
 

De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos  

 

 

 
 

Bij komende zondag deze woorden 
van Dietrich Bonhoeffer: 
 

Afscheid nemen 
is met zachte vingers 
wat voorbij is dichtdoen 
en verpakken 
in goede gedachten der 
herinnering. 
 

Is verwijlen  
bij een brok leven 
en stilstaan  
op de pieken van pijn en vreugde. 
 

Afscheid nemen 
is met dankbare handen  
weemoedig meedragen 
al wat waard is  
niet te vergeten… 
 

Is moeizaam  
de draden losmaken 
en uit het spinrag  
der belevenissen loskomen 
en achterlaten 
en niet kunnen vergeten… 
  
Annette Driebergen 
 
 
 
 

Collecteopbrengst 19-11 
Kerk: € 295,05 
 

Jarig in november 
29-11 dhr. O. Wilstra  
 
 

 

 

 

 

Lief en Leed 
Zondagavond staan we stil bij alle verdriet om 
wie we missen. In de dienst wordt allereerst de 
naam genoemd van wie in het afgelopen 
kerkelijk jaar is overleden: 
 

 Petra Bredenhof-van Beek 
 

We denken aan haar gezin en allen die van 
haar houden, nu haar naam nog één keer in 
ons midden klinkt. We bidden voor hen om 
troost en nabijheid van God. 
 

Daarnaast worden namen genoemd van 
mensen die ons zijn voorgegaan in de dood. 
Namen van geliefden, kort of langer geleden 
overleden. We blijven ze met liefde en eerbied 
noemen en zo in ons midden houden. U leest 
erover in de twee stukjes over de Open Kerk en 
over de gedachtenisdienst.  
Ik hoop dat velen van u er zijn. Om zelf te 
gedenken en om nabij te zijn voor anderen. 
 

Er is onzekerheid over gezondheid bij 
gemeenteleden, verdriet om wat niet meer te 
helen is en er is psychische nood. Laten we 
trouw zijn in ons gebed voor elkaar. 
 

Zondagmiddag - kerk open van 
15.00 - 16.30 uur                    
Voorafgaand aan de gedachtenisdienst van 
18.30 uur is zondagmiddag de kerk open 
tussen 15.00 en 16.30 uur. Er is gelegenheid 
stil te zijn, te luisteren naar muziek en een 
kaarsje aan te steken voor wie nog altijd een 
plek in ons hart en ons leven heeft. Een kort 
moment van binnenlopen of de volle tijd 
aanwezig zijn … er is ruimte om een eigen 
vorm te kiezen. Wie het fijn vindt dat in de 
dienst de naam van een geliefde wordt 
genoemd, kan daarvoor een briefje inleveren.  
In die tijd wordt gemusiceerd door Pim Lodder 
en Margreeth den Oudsten, Hans en Emmy 
Arnold, Dick van der Garde.  
Van harte welkom! 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos
https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos


 

 

 

 

 

Bij de gedachtenisdienst om 18.30 uur 
 
Gedachteniszondag. We lezen in deze dienst Psalm 91. Tijdens Bakkie Troost lag die psalm ook op tafel. Eigenlijk voelden 
de woorden van de psalm als té groot voor ons, voor ons leven. Want wat er staat, lijkt geen waarheid. En toch… We 
houden elkaar die woorden voor, over God die engelen opdracht geeft om ons te dragen en over ons te waken. Die 
gedachte bepaalt het thema van de dienst: Gedragen door engelen.   
 
Na het moment van gedenken van wie in dit kerkelijk jaar is overleden, is er ook gelegenheid, voor ieder die dat wil, een 
kaars aan te steken voor wie voor altijd een plek heeft in ons leven. Dat kan in stilte, met de naam in het hart. Maar wie 
wil, kan de naam van een geliefde ook hardop laten uitspreken. Er liggen briefjes bij de ingang van de kerk om een 
naam/namen op te schrijven. Wie naar voren komt om een lichtje aan te steken, kan het briefje overhandigen. Dan wordt 
bij het aansteken van de kaars de naam genoemd. 
 
Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te komen, maar wel een naam genoemd wil horen, mag die naam aan mij 
doorgeven via e-mail, WhatsApp of een telefoontje. 
 
Annette Driebergen 
 

Op weg naar Advent 

  
 

Op de eerste zondag van Advent, 3 december, ga ik zelf voor in de dienst. 
Die dienst wordt gevolgd door een nagesprek. In het boekje van de Bouwplaats staat daar een mooie term voor: Keek op 
de preek. 
Er is gelegenheid met elkaar door te praten over de kerkdienst … over wat je heeft geraakt of wat je hebt gemist … over de 
vragen die de dienst bij je oproept en wat je eruit kunt meenemen. Ik noem het hier alvast, zodat er mogelijk ruimte voor 
komt in de agenda. 
 
Annette Driebergen 

Volgende week begint de tijd van Advent, van hopen en verwachten. We zien uit naar licht in 
een donkere wereld. Dat licht is noodzakelijker dan ooit! 
 

In deze tijd zullen engelen op weg gaan om zo hier en daar iets van licht te verspreiden. Wie 
zich als engel heeft gemeld, kan aan het begin van volgende week een pakketje in de 
brievenbus verwachten. Voor vragen over het ‘ENGELENPROJECT’ is er dit adres: 
engelen@ontmoetingskerk.nl 
 

about:blank


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adventsvespers 
 
In de Hervormde Kerk in Noordeloos worden in de weken  
van Advent op vrijdagavond vespers gehouden. Vespers zijn  
avondgebeden, zoals die in de kloosters dagelijks worden  
gevierd. Het is mooi dat die gelegenheid ook in Noordeloos  
wordt geboden.  
In de afgelopen jaren ben ik vrijwel altijd aanwezig geweest.  
Ik merk dat zo’n kort moment van gebed en bezinning me  
helpt om de betekenis van Advent dieper te beleven.  
 
Op 1, 15 en 22 december beginnen de vespers om 19.30 uur,  
op 8 december om 19.00 uur. 
Schuif gerust een keer binnen (of kijk thuis mee). 
 
Annette Driebergen 

 

 

 

Bijbelse dagkalender 
 

 
 

Ook in 2024 lever ik een bijdrage voor de Bijbelse Dagkalender, een 
dagboekje dat het dagelijks leesrooster van het Nederlands 
Bijbelgenootschap volgt en met korte stukjes toelichting geeft bij 
bijbelgedeeltes.  
De afgelopen twee jaar vonden alle ouderen van onze gemeente dit 
boekje bij de kerstattentie van de diaconie. Dit jaar koos de diaconie 
voor een andere invulling. Ook alle leden van de kerkenraad kregen 
afgelopen twee jaar het boekje in hun brievenbus. 
Wie gewend is geraakt aan het boekje en het een fijne manier van 
dagelijkse bezinning vindt, kan het natuurlijk zelf aanschaffen. Dan kost 
het boekje € 10.-. 
In samenwerking met Miek-kado, de boekwinkel in Giessenburg, ligt 
het boekje vanaf 3 december in de kerk voor € 6,50.  
Wie er één (of meer) wil meenemen of als geschenk wil geven, kan dat 
doen. Er staat een geldpotje met daarbij een briefje wanneer je liever 
via een ‘Tikkie’ betaalt. 
 

Annette Driebergen 
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Het bloemstuk 
 

De rozen zijn voor de liefde en herinnering. 
De schaal staat voor bescherming. 

De linten zijn voor de verbinding met het licht. 

 
Gemaakt door Doris 
 

 



 

 

Noordeloos, 26 november 2023 
 
EEN VERHAAL VOL VRAGEN 
Laatste vragen aan God 
Zondag, 26 november 2023 om 9.30 uur in de Ontmoetingskerk in Noordeloos 
Hans Bouma, voorganger en verhaal – Rudolph de Jong, piano - …………………….., orgel 
 

 
Er zijn van die vragen die je als gelovige maar blíjven achtervolgen, dwarszitten, in het nauw drijven. Ingrijpende, 
pijnlijke, ultieme, echt laatste, allerlaatste vragen. Vragen aan wie? Aan wie anders dan aan Hem uit wiens handen je 
komt, uit wiens handen heel deze wereld komt. Vragen aan God. Vragen als: Waarom is God ooit aan deze aarde, ook 
aan ons begonnen? Heeft Hij dit initiatief nooit betreurd? Wat is de zin van het lijden? En: Als ik er niet meer ben, 
behoud ik dan mijn naam, mijn diepste naam, mijn identiteit? 
 
Stel: Ik kom in zo’n vertrouwelijk gesprek met de Eeuwige, met God, dat ik deze en nog andere vragen aan Hem kan 
voorleggen. Op zichzelf is dat al genoeg. En of Hij mij dan antwoordt en zo ja, hoe dat antwoord dan ook luidt – ik merk 
het wel. Als ik deze vragen maar een keer heb mogen uitspreken. Als ik maar door Hem gehoord ben. 
 
Titel van deze dienst, waarin Hans Bouma samenvalt met degene die de vragen formuleert: Een verhaal vol vragen. Het 
verhaal wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Altijd weer onvoorzien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Geen Tienerkerk ← 

In verband met een zieke en afwezigheid gaat de Tienerkerk deze zondag NIET door. Houd de gemeentebrief in de 

gaten voor een nieuwe datum. 

 

 

 

 

 

 

Kinderkerstfeest 
 

December is in zicht, voor je het weet staat de Kerst voor de deur. Zo ook 
het Kinderkerstfeest. Wie zou ons willen helpen in de voorbereidingen 
van het Kinderkerstfeest? We horen graag. 
 
Namens de Jeugdouderlingen, 
Jonneke 06-23958125  en Elvira 06-51508630 
 

Ga je mee met de dropping?! 
 
De route is al uitgestippeld. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wij gaan net 
als Jozef & Maria op pad, in een pikdonkere nacht.   
Durf jij het aan? Geef je alvast op!  
Leeftijd                      : 12 t/m 16 jaar  
Datum                       : vrijdag 15 december 2023   
Tijdstip                      : 20:00 uur  
Plaats                        : Start grote jeugdruimte  
Jonneke  06-23958125   
Elvira       06-51508630 
 
 
 
 
 
 
 


