Orde voor de morgendienst, 3 december 2023, 1¢ Advent

Welkom door ouderling van dienst
De eerste Adventskaars wordt aangestoken door Daniél Dankaarts

Het is tijd om te verwachten

dat God dichtbij zal zijn.

Eén kaarsje mag gaan branden,

het licht is klein, maar fijn.
Zingen: psalm 25: 2 en 10

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding

Bemoediging en groet

V.: onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft
V.: die trouw blijft tot in eeuwigheid
a.: en niet laat varen het werk van zijn handen
V.: Goedheid, ontferming en vrede voor u allen,

van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Zoon.
a.: Amen

Over de dienst
Zingen: lied 463: 1,2, 3,6,7en8
Gebed
Ontmoeting met de klokkenmaker
We zingen het projectlied: Weet jij hoe laat het is? (melodie lied 283)
Alle dagen, alle nachten,
in het donker, in het licht,
is het tijd om te verwachten,
omdat God dichtbij ons is.
Als je weet dat Hij zal komen,
maar je weet nog niet wanneer,
houd dan steeds je ogen open
voor de komst van onze Heer.
(onder het naspel ervan gaan de kinderen naar hun woorddienst)
Schriftlezing: Marcus 13: 24-29
Zingen: lied 462: 1, 2, en 3
Schriftlezing: Marcus 13: 30-37

Zingen: lied 462: 4,5en 6



Uitleg en verkondiging: 'Hij komt!”
Meditatief orgelspel

Zingen: lied 756: 1, 2,4,5en 6

Gebeden,

met na ‘hoor ons zingend bidden’ lied 458,
stil gebed, gezamenlijk Onze Vader
Aandacht voor de inzameling van gaven

Slotlied: lied 439: 1 en 2

Zegen (g. zingt: Amen, amen, amen)



