
Liturgie Noordeloos, 26 november 2023 
 
 
Welkom 
Zingen: Lied (Psalm) 100: 1,2,3 
Stil gebed 
Woord van verwachting en vredegroet 
Klein Gloria 
Inleiding 
 
Gebed 
Collage poëzie en piano, Altijd weer onvoorzien 
Zingen: Lied (Psalm) 100: 4 
 
Gebed 
Kinderen gaan naar de nevendienst 

Zingen:  ‘We gaan voor even uit elkaar  …’ 
 
Schriftlezingen: a. Genesis 1: 1 t/m 5 
                             b. 1 Korintiërs 13: 8 t/m 13 
Zingen: Lied 791 
Een verhaal vol vragen – laatste vragen aan God 
Zingen: Lied 612 
 
Gebeden – stil gebed – Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Lied 655 
Zegen  
 
Noordeloos, 26 november 2023 
 
EEN VERHAAL VOL VRAGEN 
 
Laatste vragen aan God 
 
Zondag, 26 november 2023 om 9.30 uur in de Ontmoetingskerk in Noordeloos 
 
Hans Bouma, voorganger en verhaal – Rudolph de Jong, piano - …………………….., orgel 
 

 
Er zijn van die vragen die je als gelovige maar blíjven achtervolgen, dwarszitten, in het nauw drijven. 
Ingrijpende, pijnlijke, ultieme, echt laatste, allerlaatste vragen. Vragen aan wie? Aan wie anders dan aan 
Hem uit wiens handen je komt, uit wiens handen heel deze wereld komt. Vragen aan God. Vragen als: 
Waarom is God ooit aan deze aarde, ook aan ons begonnen? Heeft Hij dit initiatief nooit betreurd? Wat 
is de zin van het lijden? En: Als ik er niet meer ben, behoud ik dan mijn naam, mijn diepste naam, mijn 
identiteit? 
 



Stel: Ik kom in zo’n vertrouwelijk gesprek met de Eeuwige, met God, dat ik deze en nog andere vragen 
aan Hem kan voorleggen. Op zichzelf is dat al genoeg. En of Hij mij dan antwoordt en zo ja, hoe dat 
antwoord dan ook luidt – ik merk het wel. Als ik deze vragen maar een keer heb mogen uitspreken. Als 
ik maar door Hem gehoord ben. 
 
Titel van deze dienst, waarin Hans Bouma samenvalt met degene die de vragen formuleert: Een verhaal 
vol vragen. Het verhaal wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage Altijd weer onvoorzien. 
 

 


