
Liturgieblad voor de dienst 3e zondag van de herfst (GROEN) 
Zondag 8 oktober 9.30 uur Noordeloos  
Voorganger: Ds. Joost Schelling 
 
Orgelspel voor de dienst 
 
Woord van welkom – moment stilte
 
Lied  ‘Wij komen hier ter ere van uw naam’ (lied 274) 
Wij komen hier ter ere van uw naam 
rond de verhalen die geschreven staan, 
wij schuilen weg als vogels in het riet 
zoekend naar warmte, naar een ander lied. 
  
Ontferm u God, kyrie eleïson, 
wees ons nabij, kijk speurend naar ons om, 
kom met uw vrede, uw barmhartigheid, 
zonder U raken wij de liefde kwijt. 
  
Wij zingen samen van uw gloria, 
dank voor het leven, dank U voor elkaar, 
geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan, 
leg zo uw glimlach over ons bestaan. 
 
Bemoediging en groet  
 
Lied  ‘Lof zij de Heer’ (Psalm 147:1) 
Lof zij de Heer, goed is het leven 
als ’s Heren lof wordt aangeheven. 
Lieflijk en recht te allen tijde 
is ’t onze God ons lied te wijden. 
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren, 
het volk in ballingschap verloren 
brengt Hij er samen, heelt hun wonden, 
hoezeer hun harten zijn geschonden. 
 
Inleiding op de dienst 
 
Kyriegebed  
 
Glorialied  ‘For the beauty of the earth’ – John Rutter (luisterlied) 
  



For the beauty of the earth, 
For the glory of the skies, 
For the love which from our birth, 
Over and around us lies, 
Over and around us lies: 
Lord of all, to thee we raise, 
this our joyful hymn of praise.  
 
For the beauty of each hour, 
Of the day and of the night, 
Hill and vale and tree and flow’r, 
Sun and Moon and stars of light, 
Sun and Moon and stars of light: 
Lord of all, to thee we raise, 
this our joyful hymn of praise. 
 
For the joy of human love, 
Brother, sister, parent, child, 
Friends on earth and friends above, 
For all gentle thoughts and mild, 
For all gentle thoughts and mild: 
Lord of all, to thee we raise, 
this our joyful hymn of praise. 
 
For each perfect gift of thine, 
To our race so freely given, 
Graces human and divine, 
Flow’rs of earth and buds of heav’n, 
Flow’rs of earth and buds of heav’n: 
Lord of all, to thee we raise, 
this our joyful hymn of praise, 
our hymn of praise. 
 

Voor de schoonheid van de aarde 
voor de glorie van ‘t heelal, 
voor de liefde, grootste waarde 
in ons leven overal, 
in ons leven overal: 
Heer van al wat ons geschiedt, 
voor U zingen wij dit lied. 
 
Voor de schoonheid die we roemen  
ieder uur van dag en nacht,  
berg en dal, bomen en bloemen,  
zon en maan en sterrenpracht, 
zon en maan en sterrenpracht: 
Heer van al wat ons geschiedt, 
voor U zingen wij dit lied. 
 
Voor de menselijke liefde, 
broertje, zusje, ouder, kind,  
vriendschap voor de eeuwigheid,  
met zachtmoedige gedachten, 
met zachtmoedige gedachten: 
Heer van al wat ons geschiedt, 
voor U zingen wij dit lied.  
 
Voor al Uw volmaakte gaven 
aan ons volk in overvloed, 
mens’ en god’lijke genade 
aardse bloem en hemels goed, 
aardse bloem en hemels goed. 
Heer van al wat ons geschiedt, 
voor U zingen wij dit lied, 
ons loflied. 

 
Gebed om de opening van de Schrift 
 
Aandacht voor de kinderen 
 
Aansteken kaars KinderWoorddienst  
 
Zingen  ‘We gaan voor even uit elkaar’ 
We gaan voor even uit elkaar 
en delen nu het licht.      
Dat licht vertelt ons iets van God, 
op Hem zijn wij gericht. 
 



Wij geven Gods verhalen door  
en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht  
door wat er wordt verteld.  
 
Straks zoeken wij elkaar weer op  
en elk heeft zijn verhaal.  
Het licht verbindt ons met elkaar:  
het is voor allemaal. 
 
Schriftlezing:   Daniël 1  
 
Lied  ‘Uit uw verborgenheid’ (Lied 500: 1, 4 en 5) 
Uit uw verborgenheid 
voorbij aan onze grenzen, 
straalt lichte eeuwigheid 
als daglicht voor de mensen. 
Uw wijde hemel welft 
zich rond over de aarde. 
Gij zult op vaste grond 
ons voor het donker sparen. 
  
Uit uw verborgenheid 
ons zo te na gekomen, 
deelt Gij in onze nacht 
en zaait er nieuwe dromen. 
Zolang het donker duurt, 
de moed ons wordt ontnomen, 
voed ons dan met de hoop 
dat Gij voorgoed zult komen. 
  
Uit uw verborgenheid 
ontsteekt Gij licht op aarde, 
wilt Gij ons warmen met 
de gloed van uw genade. 
Wij delen met elkaar 
het licht, het lied, de zegen. 
Wij zijn uw kandelaar, 
wij gaan het donker tegen. 
 
  



Overdenking 
 
Lied  ‘De Steppe zal bloeien’ (Lied 608) 
1 De steppe zal bloeien 
de steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan 
vanaf de dagen der schepping 
staan vol water, maar dicht 
de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen 
het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, 
de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
 
2 De ballingen keren 
zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw 
tot aan de einden der aarde 
één voor één, en voorgoed 
die keren in stoeten. 
Als beken vol water 
als beken vol toesnellend water 
schietend omlaag van de bergen. 
Met lachen en juichen - 
die zaaiden in tranen 
die keren met lachen en juichen. 
  
3 De dode zal leven. 
De dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan 
en onder stenen bedolven 
dode, dode, sta op, 
het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken 
een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond. 
En wij zullen horen 
en wij zullen opstaan 
en lachen en juichen en leven. 
 



Dankgebed en voorbeden, aansluitend Onze Vader 
 
Aandacht voor de collecte en kinderen uit de oppas  
 
Slotlied: Lied 713: 3, 4 en 1 ‘Wij moeten Gode zingen’  
3 Al leeft uw volk verschoven 
kyrieleison, in ’t land van vuur en oven, 
in ’t land van Babylon, al is de hemel boven 
voor mensen doof en stom, nog moeten wij U loven 
met stem en fluit en trom. 
  
4 De lier hing aan de wilgen, misericordia, 
God zal ons niet verdelgen, aan God zij gloria. 
Zijn woord zal ons genezen, halleluja, 
zoals het was voor dezen, in Galilea. 
  
1 Wij moeten Gode zingen, halleluja, 
om alle goede dingen, halleluja, 
al zijn wij vreemdelingen 
in schande en in scha, 
Gij zendt uw zegeningen, halleluja. 
 
Zegen  
 
Bij het verlaten van de kerk: Lied 426 ‘God zal je hoeden’ 
God to enfold you, Christ to uphold you, 
Spirit to keep you in heaven’s sight; 
so may God grace you, heal and embrace you, 
lead you through darkness into the light. 
 
God zal je hoeden, Christus je voeden, 
Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, 
vriend in het duister en gids naar het licht. 


