Orde van dienst voor dankdag 1 november 2023 Noordeloos
Thema: Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

Welkom

Zingen : het lied van de oogst, Hans Bouma
Melodie Psalm 118

Geloofd zij God, de Heer der schepping

nooit laat hij los wat hij begon

leven op aarde ging weer verder

Hij is de God van het verbond.

Verbazingwekkend gaat zijn adem

het lichaam van de schepping door

de tijden bloeien in zijn aandacht

seizoenen spelen ongehoord.

De winter ging het werd weer zomer
de dagen volgden op de nacht

we werd gezaaid, wij mochten oogsten
Gods liefde heeft ons weer verrast.
Zijn adem deed het zaad ontkiemen
royaal bewees Hij ons zijn trouw

God doet aan ons zijn wil geschieden
Hij is het die ons staande houdt.

Stil gebed
Bemoediging en Groet
Intro van de dienst

We zingen ons gebed om de Geest,
Op melodie: Samen in de naam van Jezus
( Piet Schelling)

Vogel Gods, doorstroom ons denken
neem bezit van ons gevoel

adem Gods blijf tot ons roepen:
‘zoek bij Mij je levensdoel!’

Laat het zicht ons niet ontbreken

op een leven vol van Licht

door een woord, gebaar of teken

dat weerspiegelt uw gezicht.

Gebeden

Let op:



De lezingen en het zingen tussendoor en de uitleg zijn een.

Lezen Habakuk 1: 1t/m 4 en hfd 3: 17t/m 19
Zingen: Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Uitleg

You tube filmpje van Christan Verwoerd

Lezen Psalm 8
Wij zingen: Stel mijn vertrouwen
Uitleg

We lezen Lucas 17: 7-10
Lied 973

You tube filmpje: het lied van de moeders

Zingen
Op melodie: Samen in de naam van Jezus
(Piet Schelling)

Vogel Gods kom ons bestoken

met uw liefdevolle gloed.

adem Gods, kom in ons midden
deel jouw kracht en geef ons moed.
Laat jouw vuur de aarde dopen
reinig hem van alle kwaad

doe ons op een wonder hopen

van een wereld vrij van kwaad.

Geloofweigering

Geschreven door Alfred Bronswijk
weiger te geloven

In de onveranderlijkheid van mensen

In de verstening van de status quo

In de verharding van harten

In woorden die kwetsen

In tongen die slechts spreken van eigen gelijk

weiger te geloven

In schuttingen, muren of grenzen

In waarheden die als lasten worden opgelegd
In meningen die schenden en scheiden

In oordelen die zichzelf tot rechter verheffen
In daden die God niet dienstig zijn

Weiger te geloven



In een God die uit deze wereld

Zou zijn afgereisd,

In een Christus die eenkleurig in dogma’s is opgesloten

In een Geest die niet meer onder mensen woont

In een kerk waar blijdschap door verbetenheid is verstoten
In een mens, die niet Gods mens mag zijn.

We zingen een Lied van Alfred Bronwijk
U roept ons tot de orde:
Melodie lied 990

U roept ons tot de orde

Om hier een lied te zijn

Om samen uw hartslag te worden
Als tegenstem tegen pijn.

U breekt ons stille zwijgen

En spelt het woord voor woord
Hoe U hier gestalte wilt krijgen
In liefde nog ongehoord.

U nodigt stemmen tot zingen
Bemoedigt ons tot de daad

En zegent het hart van wie gingen
De weg waarlangs Christus gaat.
Gebeden

Aandacht voor de collecte

Slotlied: lied 425

Zegen



