
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 17 september 

Startzondag  
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk (speciale 
collecte voor pastoriale 
zonnepanelen) 
 
Zondag 24 september 
09.30 u. Dienst met doventolk 
o.l.v. mw. I. Verberk uit 
Giessenburg 
Collecte voor de diaconie 
 

Organist/pianist 
Pim Lodder 
 

Ouderling van dienst 
Conny van Tussenbroek 
 

Lector 
Conny van Tussenbroek 
 

Kinderwoorddienst 
Geen kwd vandaag 
 

Kinderoppas 
Geri Vonk en Nienke Haag 
 

Koffie schenken 
Anne en Maartje Aantjes 
 
De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 

 

Kerkbloemen  
 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij 
Michel Pantekoek vanwege de 
operatie aan zijn heup. 
 

Collecteopbrengst 10-9 
Kerk: € 290,87 
 
 

Noodhulp Kerkinactie  

 

 
   
Meedogenloos en ongekend hard 
troffen twee natuurrampen het 
noorden van Afrika: afgelopen 
weekend de aardbeving in  
Marokko en slechts een paar  
dagen later de allesverwoestende 
storm in Libië. Via het programma 
noodhulp ondersteunt Kerk in  
Actie getroffenen in Marokko en 
Libië. Je kunt dit werk steunen  
door je bijdrage aan dit  
programma over te maken op 
rekeningnummer  
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie 
 

 

 

Lief en leed 
Opnieuw geen namen, maar natuurlijk wel 
zorgen. Om van alles en nog wat. En 
dankbaarheid, ook om van alles en nog wat. 
Wie betrokken is op de ander, weet dat er 
genoeg is om te delen met God, in gebed om 
waar tekort is, op welk terrein dan ook. 
  
En: wat een zorgen in de wereld. Een bevende 
aarde in Marokko. Water en modder in Libië. 
De Protestantse Kerk deelde afgelopen week 
dit gebed voor slachtoffers.  
Laten we meebidden: Heer, ontferm U. 
 

 
 

Ontferm U, o God, over allen die getroffen zijn.  
Zoveel doden.   
Wij bidden U dat hun gedachtenis tot zegen zal 
zijn.  
Zoveel gewonden. 
Wees bij hen, wees bij allen die zorg verlenen, 
wees aanwezig in verdriet en in angst. 
Dat nabestaanden in afscheid iets ervaren van 
het vele goede dat er geweest is  
en dat onverwoestbaar is. 
Dat de angst om wat er nog zal volgen 
niemand verlamt,  
maar mensen alert maakt en helpt om zich 
voor te bereiden  
om te doen wat moet worden gedaan.  
Dat alle hulp die nodig is ons tot een 
samenleving maakt  
waarin mensen geloven in delen. 
 

Annette Driebergen 
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Bij de Startzondag, 17 september 
 

 
 
 

         
 
 
 

 

   
 

U heeft er al van kunnen kennisnemen: zondag aanstaande 
is het Startzondag.  
Met allereerst natuurlijk een dienst voor jong en oud(er), 
waarin we stilstaan bij het jaarthema ‘Ga mee. Samen 
getuigen van geloof, hoop en liefde’.   
 
Na het koffiedrinken is er een vervolgprogramma in een 
ontspannen sfeer. Ieder kan doen wat hij/zij zelf wil.  
Rond 12.15 uur ontmoeten we elkaar bij een drankje en 
vervolgens bij alles wat er is meegenomen om te eten. We 
delen wat er is. Dat betekent dat er altijd genoeg is voor 
iedereen! 
Tussen 13.00 en 13.15 uur sluiten we het programma af en 
ruimen we op.  
 
Welkom in de kerkdienst en/of bij het programma daarna! 
Van harte uitgenodigd, want ‘Ga mee en doe mee!’ 
 
De voorbereiders, 
Iris, Janneke, Jonneke, Maartje en Annette  
 
 

Kerkproeven: 1 oktober 
 
Binnen het jaarthema ‘Ga mee. Samen getuigen van 
geloof, hoop en liefde’ past ook de gedachte die hoort bij 
de ‘kerkproeverij’,  een naam die niet meer landelijk 
wordt gebruikt, maar waarin we in Noordeloos vast 
willen houden.  
Wie in jouw omgeving nodig je uit om eens mee naar de 
kerk te gaan? Om zo te delen wat jou daarin aanspreekt. 
Om te laten zien waar jij je zondagmorgen doorbrengt en 
te vertellen waarom dat belangrijk is. Om een keertje te 
laten proeven wat een kerkdienst is.  
 



 

 

 

                   

Bij de bloemen 
 

Vandaag starten we het seizoen met het thema ‘Ga mee in geloof, hoop en liefde’, de drie deugden van het christendom  
We zien drie stukken die samen een drie-eenheid vormen. 
 

Het kruis, symbool voor geloof, opgemaakt met groen, de kleur van betrouwbaarheid. We zien klimop, dat staat voor trouw. 
Geloven is vertrouwen.  
 

Dan zien we het anker, teken van hoop. Deze is blauw, de kleur van stabiliteit en rust. We mogen altijd blijven hopen, wat er 
ook in ons leven speelt. Hoop geeft houvast. 
 

En het hart maakt de drie compleet, de belangrijkste van deze is liefde schreef Paulus. Het hart, de kleur rood en de rozen  
zijn alle drie symbool van liefde.  
 

Drie aparte bloemstukken; ze zullen elk hun weg gaan vinden, en toch blijven deze tekenen aan elkaar verbonden, net zoals 
onze gemeente.  
 

Mirjam en Annemiek 
 

Wat besprak de kleine kerkenraad?  
 

6 September was de eerste vergadering van de kleine kerkenraad in 
het nieuwe seizoen. We begonnen de vergadering zoals altijd met het  
spreekwoordelijke rondje langs de velden.  
Daarna bespraken we het werkverslag van Annette. In dit verslag,  
dat zij jaarlijks maakt, blikken we terug op het afgelopen seizoen.  
We tellen onze zegeningen en kijken wat er anders kan of beter  
moet. Het blijft belangrijk om ons af te vragen hoe we de schaarse  
tijd van onze voorganger als enige professional in ons midden zo  
goed mogelijk in kunnen zetten. 
Ook de inmiddels bekende vraag ‘welke kant gaan we op?’ 
 kwam aan de orde. We komen steeds een stapje verder; deze  
keer bespraken we de inrichting van onze pastorale en diaconale zorg.  
Vanuit de kleine kerkenraad ligt er een voorstel dat ook zal worden  
besproken tijdens het volgende ouderlingenoverleg (18 september).  
Daarna gaat het naar de grote kerkenraad (9 oktober) en ten slotte  
naar de gemeente(avond) (25 oktober). Zo zetten we met elkaar  
steeds de volgende stap op deze weg.   
De volgende vergadering van de kleine kerkenraad is op 
maandag 16 oktober. 
 

Gerdien van Mourik, scriba 

Vakantiebijbelclub 
 

Jaarlijks worden in de zomervakantie (meestal 
tijdens de laatste week) twee ochtenden 
georganiseerd voor alle kinderen van de 
basisschool. Deze ochtenden worden ingevuld 
met o.a. zingen, sketch, knutselen en spellen 
rondom een bepaald thema. De commissie die 
dit organiseert bestaat uit leden van de drie 
verschillende kerken in Noordeloos.  
De commissie zoekt nog iemand die vanuit de 
Ontmoetingskerk wil deelnemen. In het 
voorjaar wordt er een vergadering gepland 
waarbij het thema wordt besproken en de 
taken verdeeld worden. Daarna zullen de 
subgroepjes verder aan de slag gaan met de 
voorbereidingen.  
Lijkt het je leuk om kinderen op een 
laagdrempelige, speelse manier in aanraking te 
brengen met God/geloof, meld je aan!   
Wil je eerst meer informatie, neem contact op 
met Margreeth den Oudsten. Tel:06-42014641 
 

Tel:06-4201


 

 

 

 

→ Graag opgeven via 
Bouwplaats@ontmoetingskerk.nl ← 
 

 

 

 

God in de klimaatcrisis 
 

Woensdag 20 september 20.00 uur 
 

Gezien het succes van de eerdere avond over God in de supermarkt, 
wordt er ook dit seizoen weer een workshop georganiseerd. De laatste 
jaren wordt steeds duidelijker welke impact wij hebben op Gods 
prachtige schepping. Ons afval stroomt door de rivieren en oceanen, de 
biodiversiteit holt achteruit en de klimaatcrisis wordt steeds meer 
zichtbaar. We kunnen er niet meer onderuit om anders te gaan leven. 
Niet alleen voor de dieren en planten of de generaties na ons, maar 
ook voor de meest kwetsbaren op de wereld die nu al het hards 
geraakt worden. Wat kan je doen? Welke keuzes maken verschil en 
heeft het nog wel zin? Hoe voorkom je dat je uitgeblust raakt? En hoe 
houd je de hoop vast? God in de klimaatcrisis: een interactieve 
workshop over zinvol handelen. 
 

Alfred Slomp neemt ons mee naar de vraag hoe je hoop houdt in een 
snel veranderende wereld. Welke duurzame keuzes maken nu echt 
verschil voor het klimaat? En hoe brengen we met elkaar een 
duurzame beweging op gang? 
 
 

Sponsorpeloton stormt welgemoed op finish af........ 

 

De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder. Dat gezegde slaat 

uiteraard niet op de sponsoractie voor de zonnepanelen op de pastorie. 

Vorige week is aangekondigd dat de sponsoractie ten einde loopt. De meet - 

een wielerterm waarmee de eindstreep voor de renners wordt aangegeven - 

is door de kerkrentmeesters op de gemeentezondag gelegd. Komende 

zondag 17 september. Dat is de dag waarop we stilstaan bij de start van het 

komende winterseizoen. Daar zijn vooral geestelijke zaken aan de orde en 

dan kun je de materiële zaken maar beter eerst goed geregeld hebben. De 

bedoeling is dan ook dat de gemeente nog even diep adem haalt, in de buidel 

tast en dat we dan allemaal als één karavaan tegelijk finishen door een flinke 

duit in de collectezak te doen. Natuurlijk zijn we ook blij met biljetten, 

collectebonnen en bankoverschrijvingen (naar NL46 RABO 0346 3035 83). 

Zelfs toezeggingen (nu beloven en later betalen) zijn welkom. We 

verwachten dat daarmee nog een substantieel deel van de nog openstaande 

10 zonnepanelen, gesponsord zullen worden. Volgende week hoop ik u te 

kunnen vertellen dat er grote dingen bij ons zijn geschied. 

Alvorens af te sluiten wil ik de gedachte wegnemen dat het materiële en 

geestelijke elkaars tegenpolen zijn of niets met elkaar te maken hebben. Juist 

in een kerk gaat dat hand in hand. En dat geldt zeker bij ons 

verduurzamingsproject, waarmee we als gemeente een steentje bijdragen 

tegen de uitputting van schaarse grondstoffen. We zijn immers geroepen de 

Schepping goed te beheren?! En voor de pastorie geldt bovendien dat onze 

predikant en fotograaf er hierdoor komende winter tegen een schappelijke 

prijs warmpjes bij kunnen zitten. Hebreeën 13:7 in de praktijk!  

 

Hendrik van Vuren, penningmeester 
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Van harte uitgenodigd bij één van de volgende jubileumconcerten.  
Het thema Geloof, Hoop en Liefde is speciaal voor ons geschreven. Het toeval is nu dat het ook het jaarthema 2023 is.  
 
Zeger Colijn.  

 

 


