
Ontmoetingskerk, 3 september 2023 

 

Welkom door ouderling van dienst 

 

We zingen: psalm 33: 5 en 8 

 

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 

 

Bemoediging en groet 

v.: onze hulp is in de naam van de Heer 

a..: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

a.: en niet laat varen het werk van zijn handen 

 

v.:  Goedheid, ontferming en vrede voor u allen, 

 van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer. 

a.:  Amen 

 

Over de dienst 

 

Gebed om ontferming  

 

Loflied: lied 8b 

 

Moment voor de kinderen. Als de kinderen de kerkzaal verlaten, zingen we: 

   

  We gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 

  Dat licht vertelt ons iets van God,  op Hem zijn wij gericht. 

 

  Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  

  ervaart misschien een beetje licht  door wat er wordt verteld.  

 

  Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.  

  Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 

 

Gebed om de Geest 

 

Uit de Bijbel: Marcus 9: 14-28 

 

Zingen: lied 837: 1, 2 en 4 

 

Uitleg en verkondiging: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’ 

 

Zingen: lied 905: 1, 3 en 4 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed. 

 

We vieren de Maaltijd van de Heer.  

Als brood en wijn worden binnengebracht, zingen we ‘Ik zal er zijn voor jou’. 

 

 Ik zal er zijn voor jou, zo heeft de Heer gezegd. 

 Ik zal er zijn voor jou met vrede en met recht. 

 

 Ik zal er zijn voor jou met wijn, een stukje brood. 

 Ik zal er zijn voor jou, mijn liefde is zo groot. 

 

 Ik zal er zijn voor jou, een schaduw aan je zij. 

 Ik zal er zijn voor jou. Ik ben er altijd bij. 

 

 Ik zal er zijn voor jou, ik laat je niet alleen. 

 Ik zal er zijn voor jou, mijn licht straalt om je heen. 



Bij de Tafel, een tafelgebed 

 

 God, U hebt een tafel voor ons klaar gemaakt, 

 niet alleen met brood en wijn, 

 maar met Uzelf, 

 opdat we vervuld mogen worden,  

 vergeven, genezen, gezegend en vernieuwd. 

 We roepen tot u in dankbaarheid: 

 Heilig, heilig, heilig, 

 God zo krachtig en sterk; 

 hemel en aarde zijn vol van uw glorie, 

 hosanna in de hoge. 

 

 God, wij kunnen de rijkdom van uw tafel niet delen 

 zonder te denken aan de gebrokenheid van de wereld. 

 Wij kunnen het brood niet breken 

 zonder te denken aan al degene die honger hebben. 

 Uw wereld is één 

 en wij zijn de rentmeesters van haar gulle gaven. 

 Hoor ons bidden:  

 Heer, maak onze welvaart dienstbaar aan wie honger heeft. 

 

 Wij kunnen de wijn niet drinken 

 zonder te denken aan hen die dorst hebben, 

 de gebrokenen en de ontwortelden, afgematte mensen, 

 de hele aarde die roept om rechtvaardigheid. 

 Hoor ons bidden: 

 Heer, maak onze overvloed dienstbaar aan wie uitgeput zijn. 

 

 We kunnen uw woorden van vrede niet horen 

 zonder te denken aan een wereld die oorlog voert 

 of zich op oorlog voorbereidt. 

 Hoor ons bidden: 

 Laat ons zien, Heer, 

 hoe we wapens kunnen omsmeden 

 tot tekenen van vertrouwen, 

 hoe we de zucht naar macht kunnen ombouwen 

 tot het verlangen van vrede. 

 

 We kunnen dit feest van uw verbondenheid niet vieren 

 zonder te denken aan wat ons verdeeld houdt. 

 We zijn één in de Geest, maar nog niet in onze daden. 

 Onze geschiedenis en onze wonden 

 staan onze éénwording in de weg. 

 Hoor ons bidden: 

 Heer, genees uw kerk van elke gebrokenheid. 

 Dank u dat bij u genade is  

 en het vermogen is om mensen te veranderen. 

  

 We bidden bij deze tafel: 

 stort uw heilige Geest over ons uit  

 en over deze gaven van brood en wijn,  

 opdat ze voor ons tot voedsel voor ons hart mogen zijn:  

 genezend, vergevend, helend,  

 zodat wij voor U uw lichaam mogen worden,  

 zorgzaam en liefdevol aanwezig in de wereld  

 totdat uw Koninkrijk komt.  

 Hoor ons zo samen bidden: Onze Vader … 

 

Woorden om te delen 

 



We delen brood en wijn. Terwijl we rondgaan om te ontvangen, zingen we lied 388  

en lied 378. 

 

Dankgebed: 

 

 Wij danken U, Vader in de hemel, dat u ons laat delen in uw overvloed.  

 We danken voor ontvangen brood en wijn,  

 tekens van uw koninkrijk dat komt,  

 uur van gemeenschap met uw zoon en met elkaar.  

 We bidden: Laat wat we hier ontvangen altijd sterk in ons zijn,  

 opdat we als nieuwe mensen leven, tot uw eer,  

 tot heil en zegen voor onze naaste, zoals Jezus ons heeft voorgedaan.  

a: Amen 

 

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor het project in Moldavië. 

De jongsten kunnen uit de oppas worden opgehaald. 

 

Slotlied: lied 909: 1 en 2 

 

Zegen  (allen: Amen, amen, amen) 


