
 

 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Diensten 
Zondag 16 juli 
09.30 u. ds. J.M. Aarnoudse uit 
Dordrecht 
Collecte voor de diaconie 
 
Zondag 23 juli 
09.30 u. ds. Annette Driebergen 
Collecte voor de kerk 
 

Organist/pianist 
Peter Veen 
 

Ouderling van dienst 
Gerco den Oudsten 
 

Lector 
Peter Oosterlee 
 

Kinderwoorddienst 
Marijke Buizert 
 

Kinderoppas 
Mirjam Wallaard 
 

Koffie schenken 
Tineke en Bas Schakel 
 
De diensten zijn rechtstreeks te 
volgen via: 
https://kerkdienstgemist.nl/statio
ns/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos 
Ook op de website staat een link 
naar deze site. 
 

 

Kerkbloemen 

 
 

De bloemen zijn gebracht bij   
de jarigen mw. Joke Koot en  
mw. Sjanie de Gans. (Nog) Van 
harte gefeliciteerd! 
Mw. Nel den Hertog kreeg ook 
bloemen, want zij is herstellende 
van een knieoperatie. Van harte 
beterschap! 
 

Collecteopbrengst 9 juli 
Project in Moldavië: € 424,90 
 

Jarig in juli 
24-7 dhr. A.A. van der Ham 
27-7 mw. J.M. Boer 
28-7 dhr. H. Damsteeg 
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer 
31-7 mw. S. H. van der Meulen-
Hoffman 
 
 

    
 
 

 

 

Lief en Leed 
Sinds maandag is Nico Verheij in De 
Hoogstraat, afdeling Neuro, kamer 112, 
Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht. Nieuwe 
indrukken, een vol programma, andere 
bezoektijden, een gedeelde kamer … het is 
allemaal anders en dus wennen, aanpassen en 
hard werken. Stuurt u hem een kaartje? En blijf 
voor Nico en Willeke bidden, want de weg naar 
herstel is lang en ingewikkeld.          
 

Met Henk Damsteeg gaat het toch weer beter. 
Dat is fijn. Het betekent dat er voor hem 
opnieuw gezocht is naar een definitieve plek. 
Hij gaat wonen in Het Gasthuis in Gorinchem. 
 

Een heel ander bericht, maar zeker het 
vermelden waard: Arnold Schakel loopt 
volgende week voor de 50e (!) keer de 
Nijmeegse vierdaagse. Wat een mooi jubileum 
is dat. Arnold kennend zal hij alles op alles 
zetten om die mijlpaal te halen. Veel succes, 
Arnold! 
 

‘Stuurt u een kaartje?’ staat er bij een van de 
bovenstaande vermeldingen. Dat zou 
natuurlijk bij iedere vermelding kunnen. En 
zeker in vakantietijd, waarin het stiller wordt 
en op verschillende plekken vanzelfsprekend 
bezoek iets minder wordt. Denk in de komende 
tijd eens aan wie in een verpleeghuis woont. 
Een kaartje sturen is een klein gebaar, maar 
zorgt dat mensen zich niet vergeten voelen. 
 

Annette Driebergen 
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Gebaar 
 
 Alsof de zon 
 ineens doorbreekt  
 en de wolken  
 zomaar wijken. 
 
 Alsof de bergen 
 die wachten 
 niet meer dan 
 molshopen zijn. 
 
 Alsof de wereld 
 stralend lacht 
 en het leven  
 meer glans heeft. 
 
 Dat is  
 de kracht 
 van een klein gebaar. 
 
Annette Driebergen 
 

 
 
 

 

Zonnepanelen: sponsoractie in 

stroomversnelling 

 

Vorige week schreef ik over een gestage stroom aan 

bijdragen voor de zonnepanelen op de pastorie, 

inmiddels is het woord 'stroomversnelling' meer van 

toepassing. Steeds meer gemeenteleden scharen zich in 

de rij van mensen die aan de verduurzaming van de 

pastorie willen bijdragen. Naast grote bedragen worden 

nu ook de kleinere bedragen steeds populairder. De 

nieuwe stand van de actie is € 10.540,= en dat is goed 

voor 21 panelen. Daarmee zijn we over de helft en het 

vraagteken in het plaatje voorbij. Geweldig!! 

Het lijkt nu niet meer de vraag of we de actie succesvol 

kunnen voltooien, maar wanneer. Wat de 

kerkrentmeesters betreft natuurlijk hoe eerder hoe 

beter. De daad is aan u! 

Bijdragen - groot of klein - blijven dan ook hartelijk 

welkom op de bankrekening van de kerk: NL46 RABO 

0346 3035 83 o.v.v. zonnepanelen. 

 

Hendrik van Vuren, penningmeester 

 

 

 

Roparun 
 

Op dinsdag 9 mei hebben we de seniorenmiddag 
georganiseerd. Het programma bestond uit verschillende 
onderdelen. Een deel daarvan was dat Aldwin Koorevaar 
kwam vertellen over ROPARUN, een estafetteloop. Een loop 
waarbij mensen, in teamverband,  een sportieve prestatie 
leveren om op die manier geld op te halen voor mensen met 
kanker. De collecte van onze middag was hier voor bestemd.                                                                                               
Dat heeft een mooie bedrag opgeleverd van  €400,40.                                     
Wij willen u hiervoor nog hartelijk bedanken!  
            
De Diaconie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reactie op verrassing  

Afgelopen zondag werd ik na de dienst verrast met een mooi kunstwerk en een prachtige bos bloemen voor het 

schoonmaakwerk wat ik al heel lang doe. ‘Hoe lang?’, werd er gevraagd. Nou, ik weet het ook niet meer precies, maar het 

zal bijna vijftien jaar zijn. Opeens doe ik dat al zo lang. Ik besef hoe snel de tijd ging. Voor mijn gevoel is het helemaal niet zo 

lang en dat heeft, nu ik er beter over nadenk, als reden dat het altijd goed en gezellig geweest is om met de vele vrijwilligers 

die mij al deze tijd al geholpen hebben, samen te werken. Het was en is nog steeds een hele leuke manier om mensen wat te 

leren kennen. Dat was destijds, toen ik net lid van deze kerk was, mooi meegenomen (een stille hint voor nieuwkomers: 

meld je aan als vrijwilliger). Ik wil daarom ook vanaf mijn kant, want Hendrik zei het al wel, jullie ook reuze bedanken. 

Zonder de fijne samenwerking met jullie als vrijwilligers had ik het ook nooit zo lang al kunnen doen. De kracht die het mooie 

kunstwerk uitstraalt werd gevoed door jullie. Als je het nog eens goed bekijkt zie je een prachtig symbool; de hele kerk zit in 

een bak sop. En de hele kerk dat is niet ik, maar wij! En boven ons staat God, zoals het hoort, mijns inziens.  

Ik hoop het nog lang te doen! 

Mirjam Wallaard.  

 

 

16 en 30 juli is de collecte voor de diaconie 

Deze zomerperiode worden de collecten hoofdzakelijk aan lokale doelen besteed. Met uw giften 

ondersteunt u onder andere het werk van de voedselbank, Stichting Schuldhulpmaatje, het 

dovenpastoraat en het Hospice Gorinchem. Daarnaast worden de acties tijdens de 40-dagentijd, 

rond kerst en oud en nieuw en de jaarlijkse ouderenmiddag hiermee mogelijk gemaakt. Van harte 

aanbevolen! 

 

 

 

Vakantie Bijbel Club  
 
Het duurt nog even, maar de voorbereidingen voor het 
Vakantie Bijbelwerk zijn al in volle gang. Dit jaar zijn er 
twee ochtenden gepland in de laatste week van de 
zomervakantie, nl. dinsdag 15 en woensdag 16 augustus. 
Tijd: 9.30-11.30 uur in de Ontmoetingskerk (Veder v. 
Hobokenstraat 15e). Inschrijven vanaf 9.15 uur. 
 

Het thema van dit jaar is ‘Tel maar mee’.  Als we alles bij 
elkaar optellen wat er in de Bijbel over God geschreven 
staat, dan ontdek je steeds meer over wie Hij is. 
Alle kinderen van de basisschool,  groep 1 t/m 8,  zijn van 
harte welkom! 
Om er met en voor de kinderen weer mooie dagen van te 
maken, hebben we natuurlijk hulp nodig! We zijn nog 
hard op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij o.a. het 
knutselen en het spel.  
Opgeven kan via de mail naar: 
vbworganisatie@gmail.com   of per telefoon naar 
Margreeth den Oudsten 06-4201 4641 
 

mailto:vbworganisatie@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen dinsdag heeft de kerkenraad per e-mail 

een uitnodiging gestuurd naar alle gemeenteleden 

over de gemeentevergadering aankomende 

woensdag.  Komt allen! 

Mocht u deze e-mail gemist hebben, kijk dan even in 

de spambox van uw emailaccount. 

In de brief staat een samenvatting van het 

gemeenteprofiel van onze Ontmoetingskerk: 

* Wat we waarderen 

* Waar we aandacht aan willen geven 

* Wat ons inspireert 

* Wat dit betekent 

 

Commissie Bouwplaats 
 

God IN de klimaatcrisis 
 
God in de klimaatcrisis: een interactieve workshop over zinvol handelen op woensdagavond 20 september. 
 
Een vraag uit Trouw: 
 
‘Ik ben de afgelopen tijd gaan inzien dat de geschiedenis een wending kan nemen waar je niets tegenin kunt brengen. 
Vroeger dacht ik dat je de Tweede Wereldoorlog wel had kunnen helpen afwenden, als je toen geleefd en gehandeld had. Nu 
het met het klimaat al zeventig jaar onafwendbaar misgaat, merk ik dat het individu machteloos is. Wat kan ik doen, of is 
individueel streven inderdaad zinloos.‘ 
Een machteloos individu 
 
Wat kan je doen? Welke keuzes maken verschil en heeft het nog wel zin? Hoe voorkom je dat je uitgeblust raakt? En hoe 
houd je de hoop vast. 
Een avond om met elkaar te praten over de dreiging van een opwarmende aarde. Save the Date! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


