
Ontmoetingskerk, 23 juli 2023 

 

Welkom door ouderling van dienst 

 

Zingen: psalm 81: 1, 4, 9 en 11 

 

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 

 

Bemoediging en groet 

v.: onze hulp is in de naam van de Heer 

a..: die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

a.: en niet laat varen het werk van zijn handen 

 

v.:  Goedheid, ontferming en vrede voor u allen, 

 van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer. 

a.:  Amen 

 

Over de dienst 

Met een filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=cllvF9uUpB8 

 

Gebed om ontferming  

 

Loflied: lied 304 

 

Moment voor de kinderen. Als de kinderen de kerkzaal verlaten, zingen we: 

   

  We gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht. 

  Dat licht vertelt ons iets van God,  op Hem zijn wij gericht. 

 

  Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  

  ervaart misschien een beetje licht  door wat er wordt verteld.  

 

  Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.  

  Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal. 

 

Gezongen gebed om de Geest: lied 317: 1 en 2 

 

Uit de Bijbel: Handelingen 3: 1-10 

 

Zingen: lied 976 

 

Uitleg en verkondiging: Sta op! 

 

Meditatief orgelspel 

 

Zingen: Het pure witte licht …. (melodie: lied 650, tekst: Marijke de Bruijne) 

 

 Het pure witte licht 

 van Gods aanwezigheid 

 is als een bliksemschicht, 

 een keerpunt in de tijd. 

 

 In stilte, ongezien 

 en stralend, onverwacht, 

 herrijst de Levende  

 uit dood en donk’re nacht. 

 

 Het blij getuigenis 

 zet zich onstuitbaar voort, 

 dit ongelooflijk nieuws 

 wordt tot vandaag gehoord. 



 

 De werkelijkheid van God 

 breekt in ons leven in 

 als ruimte, perspectief, 

 geeft alles nieuwe zin. 

 

 Waar leven triomfeert, 

 het dode overwint, 

 daar bloeit de wereld op 

 en heel de schepping zingt. 

 

Dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

 

Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor de kerk. 

De jongsten kunnen uit de oppas worden opgehaald. 

 

Slotlied: lied 425 

 

Zegen  (allen: Amen, amen, amen) 


