Ontmoetingskerk — 18 juni 2023 om 09:30 uur — 2€ na Trinitatis — kleur: groen

Welkom door ouderling van dienst

Aanvangslied 8b: 1 t/m 5

Stilte, bemoediging en groet

Aanvangstekst, ‘voorstellen’ en verootmoediging

Lied 51b

Om ontferming

Loflied 274: 1, 2 en 3.

Gesprek met de kinderen, gevolgd door:

‘We gaan voor even uit elkaar ...’
We gaan voor even uit elkaar
en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God,
op Hem zijn wij gericht.
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Wij geven Gods verhalen door

en wie zich openstelt,

ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar:
het is voor allemaal.

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing OT Jesaja 12: 1-6

Lied 100:1,2,3en 4

Schriftlezing Mattelis 9: 35-10: 15

Lied 339a

Verkondiging

Lied 362:1,2en 3

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Aandacht voor de inzameling van gaven, jongsten uit de oppas

Slotlied 425

Zegen (gezongen Amen)
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