Orde voor de morgendienst van zondag 18 september 2022 — startzondag

Welkom door ouderling van dienst
Zingen: lied 218
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding

Bemoediging en groet

V. Onze hulp is in de naam van de Heer

a die hemel en aarde gemaakt heeft.

V. Hij blijft trouw voor altijd

a en laat zijn mensen en zijn wereld nooit los.

Laat ons tot rust komen bij U en voedsel vinden voor ons hart
a.: U laat ons uw goedheid proeven

Over de dienst
Gebed
Zingen: lied 8b
Tafelverhalen — verhalen van gemeenteleden
Zingen: lied 975:1en 3
‘Aan tafel’: een verhaal uit de Bijbel voor groot en klein.
Zingen: lied 975: 4
‘Aan tafel’: ieder zoekt een eigen plek om met het thema bezig te zijn. Dat kan in
verschillende workshops:
- zingen
- gespreksgroep
- kaarsen versieren (voor iedereen vanaf 8 jaar)
- bloemschikken
- wandelen (in tweetallen, met een gesprekskaart) (voor iedereen vanaf 12 jaar)
- servies versieren
- tafelspelletjes
Korte terugblik, afgesloten met een lied dat de zangers leerden: lied 784
Danken en bidden, stil gebed, gezamenlijk zingen van het Onze Vader (lied 1006)
Bij de inzameling van gaven
Slotlied: lied 704: 1 en 3

Zegen (g. zingt: Amen, amen, amen)

High Coffee — we delen koffie/thee en lekkers



