
Orde voor de morgendienst van zondag 28 november 2021, 1e Advent 

Welkom door ouderling van dienst 

De eerste Adventskaars wordt aangestoken met een gedicht door Lucas en Johanna Verhaar: (filmpje 
volgt) 
 

Een kaarsje maakt een groot verschil.  
Hij fluistert naar de rest:  
‘Doe met me mee, als je dat wil,  
want stralen kun je best!’  
 
Vandaag begint een mooie tijd,  
we wachten op de Heer.  
En als het licht zich hier verspreidt  
dan stralen wij steeds meer. 

 
Zingen: psalm 85: 3 en 4 

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 
 
Bemoediging en groet 
v.: Onze hulp is in de naam van de Heer 
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a.: en niet laat varen het werk van zijn handen 
 
v.: Genade, vergeving, goedheid, ontferming en vrede 
 van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer. 
a.:  Amen 
 
Over de dienst 

Gebed om ontferming 

Luisteren naar lied 925: https://www.youtube.com/watch?v=iznylhg-MwE 

Gebed om de Geest 

Met de kinderen: Het plakboek van Lucas 

Zingen van het projectlied: (melodie: lied 444) 
 

Wij bidden om verhalen 
vol hoop en goede moed. 
God laat zijn licht hier stralen, 
Hij komt ons tegemoet. 
 
Een boek met mooie woorden 
met plaatjes en een lied: 
Zo laat God van zich horen, 
want Hij vergeet ons niet. 

 
Schriftlezing: Lucas 1: 5-25 

https://www.youtube.com/watch?v=iznylhg-MwE


Zingen: lied 464: 1 en 2 

Uitleg en verkondiging: Wacht eens ….  

Meditatief orgelspel 
 
Luisteren naar lied 462: https://www.youtube.com/watch?v=_gQyO3tGVJ4   
 
Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

Slotlied: lied 445: 1 en 4 

Zegen (a: Amen) 

https://www.youtube.com/watch?v=_gQyO3tGVJ4

