
Orde voor de morgendienst, 14 november 2021 

Welkom door ouderling van dienst 

Zingen: psalm 119: 6 en 40 
 
Stil moment voor persoonlijke voorbereiding 

 
Bemoediging en groet 
v.: onze hulp is in de naam van de Heer 
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft 
v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
a.: en niet laat varen het werk van zijn handen 
  
v.:  Genade, vergeving, goedheid, ontferming en vrede 

van God, onze Vader, door Jezus Christus, de Heer. 
a.:  Amen 
 
Over de dienst – met daarin: Mijn bijbel …. https://www.youtube.com/watch?v=uZMMX2dgQAU 
 
Gebed om ontferming   
 
Loflied: lied 315: 1 
 
Gezongen gebed om de Geest: https://www.youtube.com/watch?v=DXmH4rIT-Qo&t=59s 
 
Moment voor de kinderen  
 
Lied voor de kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=wESBjkFJ40Q 
 
‘Bijbels met een verhaal’ – door Clarie Vink en Willy Lodder 
 
Bij de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) 
 
Zingen: lied 313: 1 
 
Schriftlezing: Psalm 1 
 
Zingen: lied 313: 5 
 
Uitleg en verkondiging: ‘Op zoek naar betekenis ….’ 
 
Luisteren: Leven als de bomen - https://www.youtube.com/watch?v=3ISZh33z1mw 

 
Leven als de bomen, trouw en aardsgezind  
bij het water wonen, leven van de wind,  
hemelhoog geloven, leven uit één stuk  
ademnood te boven, onverdeeld geluk.  
 
Leven als de bomen, God heeft hen geplant,  
leven om te loven, leven uit Gods hand.  
Op de lente hopen, weten van de herfst,  
dromen van de zomer, leven dat niet sterft.  

https://www.youtube.com/watch?v=uZMMX2dgQAU
https://www.youtube.com/watch?v=DXmH4rIT-Qo&t=59s
https://www.youtube.com/watch?v=wESBjkFJ40Q
https://www.youtube.com/watch?v=3ISZh33z1mw


Toevlucht voor de vogels, schaduw, onderdak,  
huis van mededogen, liefdewijd vertakt.  
Leven als de bomen, zingen voor je God, 
levenslang geloven, vaste voet aan grond. 
 

Gebeden, stil gebed, afgesloten met gezamenlijk gebeden Onze Vader   
 
Aandacht voor de inzameling van gaven, bestemd voor het werk van de diaconie 
 
Slotlied: lied 723: 2 
 
Zegen (a: gezongen ‘Amen’) 
 
 
 


