Taizégebed in Noordeloos Zondagavondspecial 17 oktober 2021

Welkom door ouderling van dienst
Over Taizé
Stil moment

Zingen: lied 62b (Nederlandse tekst)
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Aansteken van kaarsen

Zingen: lied 139d — Nederlandse tekst
Uit de brief van broeder Alois voor 2021
Zingen: lied 117d

We lezen een gedeelte uit de psalmen: Psalm 130: 1&2, 3&4, 5&6, 7&8
Na elk gelezen psalm’vers’ zingen we lied 338b ‘Halleluja’

Lezing uit het evangelie: Marcus 10: 42-45

Zingen: lied 568a

Uit de jaarbrief van broeder Alois:

Vanuit het geloof in de opstanding van Christus komt er een licht binnen in ons bestaan. Steeds weer
verdrijft het de schaduw van de angst en wordt tot een bron van levend water; hieruit ontspringt de
vreugde van de lofzang. Hierdoor kunnen we dat geheim aanvoelen, door een soort mysterieuze
aantrekkingskracht. Tot het einde der tijden gaat Christus door om in Gods liefde alle mensen en het
hele universum bijeen te brengen. En hij maakt ons onderdeel van zijn missie.



Stilte
Zingen: lied 900

We gaan bidden. Na elke gebedsintentie zingen we:
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Er is gelegenheid een kaars aan te steken als persoonlijk gebed. Ondertussen zingen we lied 256.
We bidden samen het Onze Vader

Gezegend verder: lied 417

Aan de uitgang worden uw gaven ingezameld. Ze zijn bestemd voor het werk van de diaconie.



