
Bij de viering van 17 mei 2020 

 

Welkom en Introductie bij de dienst  

Zingen: lied 839  

Gezongen gebed – lied 1005: 1, 2, 4 en 5      

10 Woorden van geluk  

Zingen: lied 288  

Mijn lied en geloof – door Iris Vlot 

Luisteren: Krezip – Lost without you 

Zingen: Met jou zing ik mee (tekst en muziek: Marten Kamminga) 

Met jou zing ik mee het lied van verlangen. 
Met jou zing ik mee het lied van de hoop. 
Met jou juich ik mee: ons tuintje zal bloeien, 
Wij zien de heerlijkheid van God. 
 
Ogen van blinden ontvangen het licht, oren van doven gaan open. 
Stommen gaan spreken, ja, zingen het uit; lammen gaan lopen. 
 
Met jou zing ik mee het lied van nieuw leven. 
Met jou zing ik mee, want alles ontluikt. 
Met jou juich ik mee: ons tuintje zal bloeien.  
Wij zien de heerlijkheid van God. 
 
Zeg tot wie angstig is: houd goede moed, God zal het alles vergelden. 
Span weer de spieren en kom overeind voor de bevrijding. 
 
Met jou zing ik mee het lied van het wonder. 
Met jou roep ik uit: O, kijk toch eens daar! 
Met jou juich ik mee: ons tuintje zal bloeien. 
Wij zien de heerlijkheid van God. 
 
Daar zal een weg zijn, een heilige weg. Daar dansen mensen als kinderen. 
Zij die zich openen voor het geheim, zij zullen leven. 
 
Met jou dans ik mee de hemel op aarde. 
Met jou dans ik mee: de hel uitgevloerd. 
Met jou dans ik mee: het leven zal bloeien. 
God is de heerlijkheid in ons.  

 
Een goed verhaal ‘Te laat voor tante Cor’ – door Pim Lodder 

Zingen: psalm 146: 1, 3 en 4  

Luisterlied: Ik zal er zijn …. Sela 

Een goed verhaal – door Jacky Bak 

Lied  ‘Meester, men zoekt u ….’ – tekst van Hans Bouma 



Zingen: lied 885 

Een goed verhaal – door Hendrik van Vuren 

Zingen:  Lied 416  

Gebed  

Afsluitend woord  

Zingen: lied 363  

Woorden van zegen  

Toegift –  ‘Het Ontmoetingslied’ 
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