
Bij de viering van 10 mei 2020 

 

Welkom 

Zingen: psalm 68: 7 en 12 

Bemoediging en groet, gebed 

Zingen: lied 288 

Gedicht: Even iets van God 

Moment voor de kinderen  

Zingen: Dank u wel voor de sterren en de maan 

Lezing: Exodus 19: 1-9 en 16-20   

Luisterlied ‘Die mij droeg …’  
 

Die mij droeg op adelaarsvleugels, 
die mij hebt geworpen in de ruimte, 
en als ik krijsend viel, mij ondervangen 
met uw wieken en weer opgegooid, 
totdat ik vliegen kon op eigen kracht. 

 
Woord voor onderweg 
 
Zingen: lied 868: 1, 2 en 3 
 
Gebeden, afgesloten met Onze Vader  

Slotlied: lied 415 

Woorden van zegen 
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