
Bij de viering van 19 april 2020 

 

Welkom 
 
Zingen: lied 216 – Dit is een morgen 
 
Bemoediging en groet 
 
Gezongen gebed: lied 1003 -Stil is de straat …  
 
Projectlied  
 

De Paaskaars brandt, zo weten wij: God maakt het licht voor jou en mij. 
Hij maakt een eind aan je verdriet, want Hij vergeet de mensen niet. 
 
Dit is het woord dat Hij ons geeft: Ik ben de Heer, een God die leeft. 
En waar je gaat ben ik erbij, voor altijd ga ik aan je zij.  

 
Moment voor de kinderen – door Elvira 
 
Zingen: Hoe kwam Mozes door de Rode Zee? 
 
Lezing: Exodus 16: 1-5 en 11-20 
 
Woord voor onderweg 
 
Zingen: psalm 105: 15 en 18, bij orgelspel van Pim Lodder 
 
Over het project: Wilma Wolfswinkel van KerkinActie 
 
Gebeden, afgesloten met Onze Vader  
 
Slotlied: lied 687: 1 en 3 – Wij leven van de wind 
 
Woorden van zegen 
 
Digitale collecte, bestemd voor het project 


