
Bij de viering van 10 april 2020 – Goede Vrijdag 

 

Gezongen gebed: Kyrie van Sela  

Bij de avond van Goede Vrijdag  

Uit de Bijbel: Matteus 26: 57-63  

Zingen: lied 558: 6 en 7 (Om het zwijgen, het geduld …) 

Uit de Bijbel: Matteus 26: 69-75  

Verraden 

Uit de Bijbel: Matteus 27: 1-8  

Wroeging 

Uit de Bijbel: Matteus 27: 15-25  

In onschuld je handen wassen 

Uit de Bijbel: Matteus 27: 26-31  
 
Zingen: lied 576b: 1 en 6 (O hoofd, vol bloed en wonden) 
 
Uit de Bijbel: Matteus 27: 32-44  
 
Spotten 
 
Uit de Bijbel: Matteus 27: 45-50  
 
De Paaskaars wordt gedoofd. 
 
Zingen: lied 590: 1, 2 en 5 (Nu valt de nacht) 
 
En nu? 

Uit de Bijbel: Matteus 27: 55-61  

Gebed 

Zingen: lied 578: 1, 5 en 6 (O, kostbaar kruis) 

Een laatste woord  
 
We sluiten de viering af met muziek: Panis Angelicus – César Franck,  
door Bert Kruis (orgel), Linda van Duuren en Wilma Bikker (bugel) 
(het lied vertelt over Christus, als brood voor de mensen en over de weg die hij ging) 

 


