
Bij de viering van 9 april 2020 – Witte Donderdag 

 

Welkom 

Zingen: psalm 116: 1, 6 en 8 

Bemoediging en groet – gebed  

De Stille Week in … geloofsbelijdenis van Dietrich Bonhoeffer 

Ik geloof 
 
Ik geloof  
dat God uit alles,  
ook uit het slechtste,  
iets goeds kan en wil laten ontstaan. 
Hiervoor heeft hij mensen nodig 
die met alles hun voordeel doen. 
 
Ik geloof  
dat God ons  
in iedere moeilijke situatie 
zoveel weerstandsvermogen geeft als we nodig hebben.  
Maar hij geeft het niet vooraf, 
opdat wij niet op onszelf 
maar op Hem vertrouwen. 
 
Ik geloof  
dat God geen noodlot is 
buiten de tijd, 
maar dat Hij wacht op eerlijk bidden en verantwoord handelen 
en hierop antwoord geeft. 
 

Lezing: Matteüs 26: 20-30 

Zingen: lied 558: 1, 2 en 4  

Woord bij de lezing 

Zingen/luisteren: lied 377: 1, 2 en 4 

Bij de Tafel  

Zingen: lied 568a (ondertussen is er de digitale collecte) 

Gebeden 

Op weg naar morgen  

Lezing: Matteüs 26: 31-38 

Luisterlied: uit de Passion ‘Mag ik dan bij je schuilen?’ 


